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Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Sela - Doop
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.



Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Liedboek 348: 1, 2, 4
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

Hier zijn wij dan:
van U is 't jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.

Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.



Johannes 12: 20 - 26
Jezus spreekt over zijn dood

 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen
om God te aanbidden.  Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda
in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien.  Filippus
ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar
Jezus.  Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven.  Werkelijk, Ik verzeker u, als
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten
voort.  Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar
wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het
eeuwige leven.  Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben
zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader
geëerd worden.

Liedboek 348: 6, 8, 9
Uw teken spreekt
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en heilige Geest.

En laat de mond
der kinderen, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.
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Gezang 215: 1, 2, 5
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen:
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kind'ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Opwekking 789
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
u vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.



En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij



Geest van God
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen u te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder
dan mijn voeten kunnen dragen.
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Geest van God
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen u te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder
dan mijn voeten kunnen dragen.
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij
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