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Liedboek 791: 1, 2, 3
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.



Matteüs 16: 21 - 26
 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te

maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten
lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de
derde dag uit de dood zou worden opgewekt.  Petrus nam
Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God
verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’  Maar
Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug,
Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet
aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’

 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan
wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en Mij volgen.  Want ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van Mij, zal het behouden.  Wat heeft een mens
eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn
leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?

1 Korintiërs 1: 18 - 2: 2
De ware wijsheid

 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie
verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de
kracht van God.  Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de
wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de
verstandigen zal Ik tenietdoen.’  Waar is de wijze, waar de
schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God
de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?
Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem
niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die
geloven te redden door de dwaasheid van onze
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verkondiging.  De Joden vragen om wonderen en de
Grieken zoeken wijsheid,  maar wij verkondigen een
gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de
andere volken dwaas.  Maar voor wie geroepen zijn, zowel
Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,
want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke
van God is sterker dan mensen.

 Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en
zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke
maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel
die van voorname afkomst waren.  Maar wat in de ogen van
de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te
beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God
uitgekozen om de sterken te beschamen;  wat in de ogen
van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is,
heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.  Zo
kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.  Maar
u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God
onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en
heilig, en in Hem zijn wij verlost,  opdat het zal zijn zoals
geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij
zich op de Heer beroemen.’
2  Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim
van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over
uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.  Ik had besloten u
geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus –
de gekruisigde.
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Opwekking 462
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij
U te zijn en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om
samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn
kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
en ik kom tot rust bij U.
en ik kom tot rust bij U.



1 Korintiërs 2: 2
 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die

over Jezus Christus – de gekruisigde.

Liedboek 442
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
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Liedboek 791: 4, 5, 6
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
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