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Zingen bij binnenkomst familie: Liedboek 978: 1, 2, 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gijroept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Woord van welkom
Zingen: Johannes de Heer 836

1  Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens,
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

ref 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

2 O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht;
want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.



ref

ref

ref

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon;

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis

met het bloed van Gods Zoon

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,

vol van reddende kracht

voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon;

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

Help mij Heer! Aan dat kruis

trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg mijn straf,

nam de schuld van mij af;

't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon;

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

Gebed

Bijdrage door Petra

Zingen: GKB Psalm 23

De HERE wil mijn trouwe herder wezen,

geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.
Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,
aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,
leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.



2 Zelfsin een dal vol dreigende gevaren
vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.
U staat mij bij in liefdevol ontfermen,
uw stok en staf vertroosten en beschermen.
Een rijke dis zult U mij toebereiden
voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
en van uw heil mijn beker overvloeien.
Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,
verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
zodat ik in het heilig huis des HEREN
mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Lezen: Psalm 23

1 Een lied van David.

De Heer zorgt voor mij,

zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

2 Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.

3 Bij de Heer ben ik veilig,

hij geeft mij nieuwe kracht,

zo goed is hij.

4|k ben niet bang,

ook al is er gevaar,

ook al is het donker om mij heen.
Want u bent bij mij, Heer.

U beschermt me,

u geeft mij moed.

> U nodigt mij uit in uw tempel.

U zorgt goed voor mij.

U geeft me te eten en te drinken,
meer dan genoeg.

En al mijn vijanden kunnen dat zien.

6 U geeft me geluk en liefde,
altijd en overal.

Ik zal bij u zijn in uw tempel,
mijn hele leven lang.



Overdenking over Psalm 23

Zingen: Opwekking 136

1

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d' uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dankgebed

Zingen: E&R 112
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ref

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Eens zal op de grote morgen

't mensendom zwijgen, eind’lijk stil.
Dan zal Jezus Christus vragen:

“Wat deed u om Mijnentwil?”

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit

Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid



3 Eenszal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
ref Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

4 Eens zal op de grote morgen

Jezus’ macht worden erkend.

Dan zal ieder mens beseffen

Dat Gods Woord geen leugens kent.
ref Wie zal op die grote morgen

buigen voor die majesteit

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid

Zegen
Zingen bij het uitdragen van Klaas: Liedboek 913

1  Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!



3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4  Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Aansluitend aan deze dankdienst zal Klaas worden begraven op de begraafplaats van
de Kerk Kropswolde, Wolden 115 te Kropswolde.

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de “De Ark”.



