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Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Liedboek 8b

Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!



Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Opwekking 599

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment

en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.



En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.



Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geetft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.



Psalmen 8

8 1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een
psalm van David.

2 HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3 door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten geleqgd:

8 schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeén.

10 HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Luisterlied: Image of God
Engelse tekst plus vertaling



Opwekking 70

Heer, onze God,

hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt

door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde

spreken wijd en zijd,

tonen het wonder

van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,

die aard' en hemel schiep,
zeeén en land

met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,

dat U aan ons denkt

en ons uw heerlijkheid

en luister schenkt?

U komt ons, Heer,

in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,

in uw heerlijkheid:

leven om Jezus'

wil in eeuwigheid!



Daarom zal, Heer,

ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt

met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,

hoe heerlijk is uw naam!

Efeziérs 5: 8 - 14

Leef in het licht

8 Want vroeger hoorden jullie bij het donker, maar nu horen
jullie bij het licht van de Heer. Leef als kinderen van dat licht. 9
Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw
groeien. 10 Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van
jullie vraagt!

11-12 Het gedrag van slechte mensen leidt tot niets. Wat zij in
het geheim allemaal doen, is te erg voor woorden. Doe er niet
aan mee, maar zeg er juist iets van. 13-14 Het licht van
Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is. Alleen
als dat licht in je schijnt, kun je goed leven.

Daarom wordt er bij de doop gezegd: ‘Kom uit het donker! Sta
op uit de dood. Dan zal het licht van Christus in je leven
schijnen.’

Liedboek 912: 1, 3, 6

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.



Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
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