
zondag 25 januari 2026, 10:00 uur
Liedboek 283
DNP Psalm 95: 1, 2, 3
Kidsopwekking 40
Marcus 1: 21 - 28
DNP Psalm 142: 1, 3, 4, 6
Opwekking 832
Opwekking 717
HC Zondag 1
Gezang 177

Liedboek 283
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.



Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

DNP Psalm 95: 1, 2, 3
Zing blij een loflied voor de HEER,
verschijn voor Hem en breng Hem eer;
bejubel Hem in je gezangen.
Laat Hij, de rots van het behoud,
nu van het volk dat op Hem bouwt
een dankbaar eerbetoon ontvangen.

Groot is de HEER en vol van kracht.
Hij heeft als koning alle macht,
is boven elke god verheven.
De diepe zee, het vasteland,
de hoogste berg rust in zijn hand;
Hij heeft de wereld vormgegeven.

Kom in Gods huis en buig je neer
voor onze schepper, voor de HEER;
Hij wilde zich met ons verbinden.
Hij gaat ons als een herder voor,
weidt ons als schapen in zijn spoor,
leert ons zijn goede wegen vinden.

Kidsopwekking 40
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.



Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Marcus 1: 21 - 28
Een nieuwe leer met gezag

 Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat
ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.
Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij
sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals de
schriftgeleerden.  Op dat moment was er in de synagoge
ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij
schreeuwde:  ‘Wat hebben wij met Jou te maken, Jezus van
Nazaret? Ben Je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel
wie Je bent, de heilige van God.’  Jezus sprak hem streng
toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’  De onreine geest
deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide
schreeuw.  Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar
zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!
Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij
gehoorzaamd.’  Het nieuws over Jezus verspreidde zich
algauw overal in Galilea.
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DNP Psalm 142: 1, 3, 4, 6
Wanhopig schreeuw ik tot de HEER;
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid;
mijn klachten stort ik voor Hem uit.

Vertwijfeld kijk ik om mij heen;
maar niemand helpt, ik ben alleen –
geen medemens die mij ziet staan,
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan.

Ik roep tot U, ik blijf erbij:
U bent het toevluchtsoord voor mij.
HEER, alles wat ik heb, bent U.
Zie mijn ellende, help mij nu.

Laat mij in vrijheid verdergaan,
dan hef ik weer een loflied aan
met ieder die rechtvaardig leeft:
U bent het die bescherming geeft.

Opwekking 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt
door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht,
ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.



Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!



Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus, Overwinnaar!

Opwekking 717
Stil, mijn ziel, wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.



God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.



God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
ik rust in U alleen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
ik rust in U alleen.

HC Zondag 1
Vraag: Wat is jouw enige troost in leven en sterven?  
Antwoord:
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven,
niet meer voor mijzelf leef, maar het eigendom van Jezus
Christus ben.

Hij is mijn trouwe Zaligmaker en heeft met Zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonden volledig betaald
en mij uit alle macht van de duivel verlost.
Hij zorgt zo goed voor mij dat er geen haar van mijn hoofd zal
vallen
als mijn hemelse Vader dat niet wil.

Zelfs alles wat ik meemaak, moet meewerken aan
mijn zaligheid.
Door Zijn Heilige Geest verzekert Hij mij ervan dat ik eeuwig bij
Hem zal leven,
en Hij zorgt ervoor dat ik voortaan graag voor Hem wil leven.



Gezang 177
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart,
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
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