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Spreuken 21: 1
21  De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de
macht van de HEER,
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.

GK 250: 1, 2
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem van zijn lippen overmant
de tegenstand.
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Ps. 4: 3
Ik hoor hoe velen angstig vragen:
Wie zal het goede ons doen zien?
Wil, HERE, ons uw licht doen dagen,
toon ons uw godlijk welbehagen,
opdat ik met mijn volk u dien.
Dat zal mij groter vreugde geven
dan overvloed van tarw' en wijn.
Ter ruste kan ik mij begeven,
in vrede slapen, want mijn leven'
zal, HEER, bij U geborgen zijn.



Psalmen 8: 1 - 9
8  Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een
psalm van David.

 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

 door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,

 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,

 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,

 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
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Psalmen 23: 1 - 6
23  Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

 Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

OPW 354
Glorie aan God, Glorie aan God.
Glorie aan God, Glorie aan God.
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Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, Glorie aan God.
Glorie aan God, Glorie aan God.



Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer,
Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, Glorie aan God.
Glorie aan God, Glorie aan God.



Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde van God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, Glorie aan God.
Glorie aan God, Glorie aan God.
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