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Liedboek 405: 1, 2, 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Kinderlied: Er is iemand

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft

Dat is Jezus, dat is Jezus

Je kunt Hem niet zien, maar ik weet dat Hij leeft
Dat is Jezus



Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier
Hij is niet ver weg, Hij is hier

Kom en kijk maar

Ik voel me zo rijk

Er is lemand die vreselijk veel om mij geeft
Dat is Jezus

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft

Dat is Jezus, dat is Jezus

Je kunt Hem niet zien, maar ik weet dat Hij leeft
Dat is Jezus

Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier
Hij is niet ver weg, Hij is hier

Kom en kijk maar

Ik voel me zo rijk

Er is lemand die vreselijk veel om mij geeft
Dat is Jezus



DNP Psalm 32: 2

Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:

'O Heer, ik was ontrouw, vergeef het mij'
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,

U zoeken, Heer, zolang U zich laat vinden.

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

Handelingen 26: 4 - 8

4 Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste
jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid; 5 ze
kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als
farizeeér volgens de strengste richting van onze godsdienst
heb geleefd. 6 Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de vervulling
van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. 7
Ook de twaalf stammen van ons volk hopen deel te krijgen aan
de vervulling van die belofte door God volhardend te dienen,
dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden
aangeklaagd, majesteit! 8 Waarom is het toch zo moeilijk te
geloven dat God mensen uit de dood opwekt?

Handelingen 26: 19 - 32

19 |k heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse
verschijning werd opgedragen, koning Agrippa, 20 en heb eerst
aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, en aan allen
die in Judea wonen, en later ook aan de andere volken
verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en zich tot God
moesten bekeren, en zich moesten gaan gedragen op een
manier die daarbij past. 21 Dat is de reden waarom de Joden
me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond, en



geprobeerd hebben me te vermoorden. 22 Omdat God mij
echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn
getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en
daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en
Mozes moest gebeuren, 23 namelijk dat de messias zou lijden
en sterven en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om
aan zijn eigen volk en aan de andere volken het licht te
verkondigen.’

24 Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep
Festus: ‘U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u
tot waanzin!’ 25 Maar Paulus zei: ‘Het is geen wartaal,
excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van
gezond verstand. 26 Bovendien weet de koning waarover het
gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. |k denk niet
dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in
een uithoek afgespeeld. 27 Koning Agrippa, gelooft u de
profeten? |k ben ervan overtuigd dat u dat doet.’ 28 Agrippa zei
tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor
christen uitgeef.’ 29 Paulus zei: ‘Of het nu dadelijk is of niet, ik
zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu
naar me luisteren net zo worden als ik, afgezien dan van deze
boeien.’

30 De koning stond op, evenals de procurator en Bernice en
de anderen die de zitting hadden bijgewoond. 31 Ze trokken
zich terug en overlegden met elkaar. ‘Deze man heeft niets
gedaan dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft,’
zeiden ze. 32 En Agrippa zei tegen Festus: ‘Hij had al vrij
kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen.’



Liedboek 871

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal

zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,

wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft

de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Gezang 177

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart,
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer:;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.
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