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Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

DNP Psalm 72: 1, 7

God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.

Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.

Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.



Laat iedereen de Heer bezingen,

de God van het verbond.

Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!

Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.

Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de Heer!

Kinderopwekking 18
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen in:

God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun

of ben je blank of bruin:
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent,

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent,
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.

Hij is vol liefde.

God houdt van jou.



Jakobus 4: 13 - 17

13 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar
die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er
handeldrijven en geld verdienen.’ 14 U weet niet eens hoe uw
leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel
even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen:
‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat
doen.’ 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog
trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Als
lemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan
zondigt hij.

Gezang 239

Kom Schepper God, o Heilge Geest,
daal in de mensenharten neer,

zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,

o bron van vuur, o levend woord.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand

ons zwakke vlees in zekerheid.

Gij zijt door gaven zevenvoud

de vinger van Gods rechterhand,

die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.



Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt

en mijden wat de zielen schaadt.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Jakobus 4: 15
15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in
leven en zullen we dit of dat doen.’

Opwekking 42

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levensiot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.



Heer wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan;

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan;

spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.



Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gezang 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
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