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GK 167

Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.



Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

ELB 452

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen

en je bang in 't donker bent,

denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.



Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Johannes 10: 1 - 21

10 1 Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet
binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen
klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen
gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de
bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept
zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4
Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt
hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem
kennen. 5 lemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van
hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet
wat Hij bedoelde. 7 Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik
verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. 8 Zij die voor Mijj
kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen
hebben de schapen niet geluisterd. 9 |k ben de deur: wanneer
iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en
uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen
om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

11 |k ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn
leven te geven voor de schapen. 12 Een ingehuurde knecht,
iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen,
laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een
wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de
schapen uiteen; 13 de man is maar ingehuurd en de schapen



kunnen hem niets schelen. 14 |k ben de goede herder. Ik ken
mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader
Mij kent en |k de Vader ken. |k geef mijn leven voor de
schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit
deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met
één herder. 17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven
geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt
mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven
en om het weer terug te nemen — dat is de opdracht die Ik van
mijn Vader heb gekregen.’

19 Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat
Hij zei. 20 Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, Hij is gek.
Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ 21 Maar anderen
zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is.
Een demon kan de ogen van blinden toch niet openen?’

OPW 689

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaal uw woord, plant het diep in ons

en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.



Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu

in het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,

onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:

al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:

al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Johannes 10: 2 -4
2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de

schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen
luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun
naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen
naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen
volgen hem omdat ze zijn stem kennen.



NLB 283

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

LvdK 75: 1, 14, 15

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!



Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.
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