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DNP Psalm 100
Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

Stem met ons in: 'Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.
Hij is de herder die ons leidt.'

Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Liedboek 838: 1, 2
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.



Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Johannes 21: 15 - 19
 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:

‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van
U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’  Nog eens vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde:
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn
schapen,’  en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig
omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij
zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus
zei: ‘Weid mijn schapen.  Werkelijk, Ik verzeker je, toen je
jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe
wilt.’  Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
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Gezang 233
Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als
onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met
ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer,
heilig en rein, dat
U, Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.



Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
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