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Opwekking 695
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

Dan word ik stil; U bent mijn God.



PvN 16
Mijn God, ik kom naar u.
Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd,
en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer.
De rest is overbodig

De mensen hebben
andere idolen
en wringen zich voor hen
in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord.
U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht,
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele
leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt u gezegd.

De hele nacht
lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is.
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij,
en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God.
Ik val niet uit zijn hand.



Want u zult mij
niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf.
Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren
waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

Kidsopwekking 40
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Opwekking 789
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
u vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.



En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij



Geest van God
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen u te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder
dan mijn voeten kunnen dragen.
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Geest van God
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen u te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder
dan mijn voeten kunnen dragen.
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent u dichtbij
Ik ben van U, en U van mij



Matteüs 14: 22 - 33
 Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te

stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook
komen nadat Hij de mensen had weggestuurd.  Toen Hij
hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering
te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.
De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd.  Tegen het einde van de nacht kwam Hij
naar hen toe, lopend over het water.  Toen de leerlingen
Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze
riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst.
Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees
niet bang!’  Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg
me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’  Hij
zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar
Jezus toe.  Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was,
werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’  Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij
greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?’  Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen.  De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en
zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Liedboek 422
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
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Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Psalm 103: 5, 7
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
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