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Opwekking 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Jakobus 4: 13 - 17
 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar

die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er
handeldrijven en geld verdienen.’  U weet niet eens hoe uw
leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel
even verschijnt en dan al verdwijnt.  U zou moeten zeggen:
‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat
doen.’  Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog
trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast.  Als
iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan
zondigt hij.
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Jakobus 4: 15
 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in

leven en zullen we dit of dat doen.’

Gezang 239
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer mijn God.
want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

DNP Psalm 72: 7
Laat iedereen de Heer bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de Heer!
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Gezang 167
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.
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