zondag 1 juni 2025, 16:30 uur

DNP Psalm 103: 1
Deuteronomium 6: 4 - 9
DNP Psalm 8

DNP Psalm 73: 7, 8

DNP Psalm 103: 1

Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.

Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.

Deuteronomium 6: 4 -9

De HEER is de enige

4 Luister, Israél: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5
Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u
vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in
en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed
gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en
als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten
van uw huis en op de poorten van de stad.

DNP Psalm 8

Heer, onze Heer, uw naam is groot en machtig.
Alles wat U geschapen hebt is prachtig.

U maakt uw glorie wereldwijd bekend.

De hemel laat ons weten wie U bent.



De eerste woordjes die een kind kan uiten,
gebruikt U om uw vijanden te stuiten.

De allerkleinste is met zijn gepraat

een kracht waarmee U tegenstand weerstaat.

Als ik de maan en sterren zie daarboven,
kan ik het wonder bijna niet geloven

dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt?

U hebt de mens haast als een god verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.
U legt de schepping aan zijn voeten neer.
De hele wereld heeft hij in beheer.

De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren,
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren,

voor wat er aan de hoge hemel zweeft,

voor wat er in de diepe zeeén leeft.

Heer, onze Heer, uw naam is groot en machtig.
Alles wat U geschapen hebt is prachtig.

U maakt uw glorie wereldwijd bekend.

De aarde laat ons weten wie U bent.



DNP Psalm 73: 7, 8

Wie heb ik in het hier en nu

en in de hemel buiten U?

Geen ander kan mij vreugde geven;
U bent de liefde van mijn leven.

Al zou mijn lichaam ook vergaan,

U bent de rots van mijn bestaan.

U biedt mij troost en veiligheid;

U bent mijn God, nu en altijd.

Wie U ontrouw is, U verlaat,

snelt naar zijn einde en vergaat.

Bij U te zijn is mijn verlangen;

U zult mij liefdevol ontvangen.

U bent de Heer op wie ik bouw,

die ik met hart en ziel vertrouw.
Aan iedereen maak ik bekend

hoe machtig, groot en goed U bent.
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