
zondag 15 juni 2025, 10:00 uur
Psalm 68: 8
Hebreeën 12: 1 - 13
Liedboek 912
Gewone catechismus Vr. & ant. 77
Liedboek 675
Gezang 175a
DNP Psalm 66: 1, 4, 5

Psalm 68: 8
Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
ons eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Hebreeën 12: 1 - 13
12  Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn,
moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde
waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de
wedstrijd lopen die voor ons ligt.  Laten we daarbij de blik
gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons
geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande
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ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de
rechterzijde van de troon van God.  Laat tot u doordringen
hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem
verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.  U
hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel
gezet.  Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als
tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning
van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je
door Hem terechtgewezen wordt,  want de Heer berispt wie
Hij liefheeft, straft elk kind waarvan Hij houdt.’  Houd vol, het
betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn
kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?  Maar
als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u,
dan bent u geen kinderen, maar bastaards.  Daar komt nog
bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden
opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan
niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle
geesten, en dan leven?  Onze aardse vaders berispten ons
maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij
berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in
zijn heiligheid.  Een vermaning lijkt op het moment zelf geen
vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd
is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en
gerechtigheid.  Hef daarom uw slappe handen op, strek uw
knikkende knieën,  en kies rechte paden, zodat een voet die
gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.
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Liedboek 912
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilige Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.



Gewone catechismus Vr. & ant. 77
Vraag 77
Hoe houd je het vol om Christus te volgen?

Door bij Christus te blijven, die ook voor mij de weg van Gods
geboden is gegaan.
Vaak dwaal ik af of blijf ik achter, maar samen met anderen, in
de kracht van de Geest,
kan ik volharden op de weg naar Gods koninkrijk.



Liedboek 675
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. 
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!



Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. 
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!



Gezang 175a
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan
uit de doden;
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, 
algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven. Amen.



DNP Psalm 66: 1, 4, 5
Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
eer Hem op ieder continent.
Zeg Hem: 'Uw wonderen bewijzen
hoe ontzagwekkend groot U bent.
De hele wereld is getuige;
uw vijand knielt zelfs voor U neer.
Laat alle mensen voor U buigen,
uw naam bezingen tot uw eer.'

Ik houd mijn woord, in nood gesproken:
'Ik zal uw woning binnengaan.
Daar laat ik offers voor U roken,
omdat U mij hebt bijgestaan.
De geur van schapen, rammen, stieren
stijgt op naar U, die mij bevrijdt.
Aanvaard de vetgemeste dieren
als uiting van mijn dankbaarheid.'

Kom, luister, Gods vertrouwelingen,
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:
Hij gaf mij reden om te zingen,
zodra ik riep, verhoorde Hij.
Hield ik me bezig met het kwade,
dan had de Heer mij niet gehoord.
Maar Hij is trouw en vol genade.
Goddank! Hij hoorde ieder woord.
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