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Liedboek 622: 1, 4, 6
Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.

O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
halleluja, halleluja,
om uw genade en liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.



Aan God de Vader in zijn troon,
aan Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,
en aan de Geest zijn toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.



Psalmen 16
16  Een stil gebed van David.
Behoed mij, God, ik schuil bij U.

 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’

 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik zo liefhad, zeg ik:

 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen.

 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

 U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
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DNP Psalm 16
Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.
U bent mijn koning, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Ik zal aan hen geen offergaven wijden;
hun slechte namen zal ik nooit belijden.

U vult mijn beker, wat een overvloed!
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.
Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed.
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.

Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij:
U laat mij steeds op uw bescherming hopen.
De dood krijgt dankzij U geen vat op mij;
U laat uw knecht het kille graf ontlopen.
U leidt mij in de richting van het leven.
Voorgoed geniet ik van wat U zult geven.

Handelingen 13: 13 - 41
Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidië

 Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om
naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de
beide anderen, en hij keerde terug naar Jeruzalem.  Paulus
en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in
Pisidië. Na aankomst gingen ze op sabbat naar de synagoge;
daar namen ze plaats.  Na de voorlezing uit de Wet en de
Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge
gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend
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woord hebt, ga dan uw gang.’  Paulus stond op en gebaarde
dat hij wilde spreken. Hij zei: ‘Israëlieten en alle anderen die
God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb.  De God
van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij
heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot
en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze
voorouders weggeleid uit Egypte,  en ongeveer veertig jaar
lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen.  In
Kanaän roeide Hij zeven volken uit, en hun land gaf Hij in bezit
aan onze voorouders.  Dit alles vond plaats in ongeveer
vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die
heersten tot de tijd van de profeet Samuel.  Daarna vroeg
het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van
Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar
regeerde.  Toen stootte God hem van de troon en maakte
David koning, van wie Hij getuigde: “In David, de zoon van Isaï,
heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn
wil zal handelen.”  En uit Davids nageslacht heeft God,
overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël
voortgebracht, Jezus.  Voor zijn komst had Johannes het
hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en tot
inkeer te komen.  Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft
Johannes gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet.
Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet
waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.”

 Volksgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen
die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding
bekendgemaakt.  De inwoners van Jeruzalem en hun leiders
hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van
de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te
veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen
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gaan.  Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis
konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te
stellen.  Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er
over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het
kruishout en legden Hem in een graf.  Maar God heeft Hem
opgewekt uit de dood;  gedurende ettelijke dagen is Hij
verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar
Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem
getuigen.  Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn
belofte aan onze voorouders  in vervulling heeft doen gaan
ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons –
doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de
tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je
vandaag verwekt.”

 Dat Hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en Hem niet
weer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft Hij aangekondigd
met deze woorden: “Ik zal jullie schenken wat Ik David plechtig
beloofd heb.”  In verband hiermee wordt in een andere
psalm gezegd: “Het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot
ontbinding overgaan.”  Wat David betreft, hij is, nadat hij de
mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods
wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot
ontbinding overgegaan,  maar Hij die door God tot leven is
gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan.38-39 U moet dus
weten, volksgenoten, dat het dankzij Hem is dat aan u de
vergeving van de zonden verkondigd wordt; ieder die gelooft
wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen
vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes.  Zorg
daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de
profeten is gezegd:  “Let op, spotters, sta verbaasd en ga te
gronde, want Ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet
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zult geloven als het je wordt verteld.”’

DNP Psalm 2
Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
'Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.'

Hij sprak tot mij en kondigde dit af:
'Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.'
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

Handelingen 13: 32 - 33
 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte

aan onze voorouders  in vervulling heeft doen gaan ten
behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat
Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede
psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag
verwekt.”
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Liedboek 619
(Allen)
Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja,
halleluja!

(Vrouwen)
Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja,
halleluja!

(Mannen)
De engel sprak: Houd moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja,
halleluja!

(Vrouwen)
Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja,
halleluja!



(Allen)
Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
halleluja, halleluja,
halleluja!

(Allen)
opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja,
halleluja!

Efeziërs 4: 25 - 5: 20
Het nieuwe leven

 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen
elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.  Als u boos wordt,
zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw
boosheid,  geef de duivel geen kans.  Laat wie steelt niet
meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te
werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig
heeft.  Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen,
maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die
goeddoen aan wie ze hoort.  Maak Gods heilige Geest niet
bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent
voor de dag van de verlossing.  Laat alle wrok en drift en
boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle
kwaadaardigheid.

 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar
zoals God u in Christus vergeven heeft.
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5  Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij
liefheeft,  en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed,
die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als
offer, als een geurige gave voor God.

 Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of
hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze
dingen horen niet bij heiligen.  Ook dubbelzinnige,
oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever
woorden van dank.  Want u moet goed weten dat iemand die
in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal
afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van
Christus en van God.  Laat u door niemand met loze woorden
misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen
door zijn toorn.  Gedraag u dus niet zoals zij,  want eens
was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer
toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht.  Het
licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en
waarheid.  Onderzoek wat de wil van de Heer is.  Neem
geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis
maar ontmasker die juist,  want wat daar in het verborgene
gebeurt, is te schandelijk voor woorden.  Maar alles wat door
het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,  en alles wat
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

 Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet
als dwazen maar als verstandige mensen.  Gebruik uw
dagen goed, want we leven in een slechte tijd.  Wees
daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de
Heer wil.  Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen,
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maar laat de Geest u vervullen  en zing met elkaar psalmen,
hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met
heel uw hart voor de Heer  en dank God, die uw Vader is,
altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Liedboek 632
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om
zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander
verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
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Liedboek 645
Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen.

Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luister naar het uur
dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!



Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.
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