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Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?



U bent mijn schaduw,
U bent er altijd!
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer!
O, van U!

Opwekking 709
De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,
het uitspansel spreekt van zijn macht.
De dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht aan de volgende nacht.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,
God van de hemel, God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren, God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.



De schepping verkondigt zijn majesteit,
de zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van zijn grote trouw,
de bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,
God van de hemel, God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren, God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.

God heeft vanaf het begin van de tijd
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.
Hij toont zijn kracht en zijn goddelijkheid
in wat Hij geschapen heeft.

Halleluja,
God van de hemel, God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren, God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.



Psalmen 19: 8 - 15
 De wet van de HEER is volmaakt:

levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.

 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

 Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.

 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.

 Laten de woorden van mijn mond U behagen,
de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
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Opwekking 811
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.



Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.



En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Psalmen 86: 1 - 17
86  Een gebed van David.
Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.

 Behoed mij, want ik ben U toegewijd,
red uw dienaar, die op U vertrouwt,
U bent mijn God.

 Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot U,

 verblijd het hart van uw dienaar,
naar U verlang ik, Heer.

 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

 Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn smeken.
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 In dit uur van mijn nood roep ik U aan,
want U geeft mij antwoord.

 Geen god is U gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.

 Alle volken, door U gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor U
en prijzen uw naam.

 U bent groot, U doet wonderen,
U alleen bent God.

 Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

 U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.

 Want U toont mij uw grote trouw,
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

 God, een opstandige bende komt op mij af,
met geweld bedreigen zij mijn leven,
zij houden U niet voor ogen.

 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.

 Keer u tot mij en wees mij genadig,
schenk kracht aan uw dienaar,
red het kind van uw dienares.

 Geef mij een teken van uw goedheid,
dan staan mijn haters beschaamd, zij zien
dat U, HEER, mij bijstaat en troost.
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Sela - Huis van vrede
Wat ik zo nodig heb
boven alle dingen;
wat echt belangrijk is,
is bij U te vinden.
In alles wat ik zocht
was ik steeds op zoek naar U.

Wie kent mijn hart als U?
De tranen die ik huilde;
in uw aanwezigheid
mag ik altijd schuilen.
U roept mij dichterbij.
In uw armen ben ik thuis.

Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U:
heel mijn hart en mijn ziel
zijn voor U alleen.

Ook als het niet meer gaat,
als ik geen rust kan vinden,
dan ben ik niet alleen.
Ik zal blijven zingen,
dat ik bij U mag zijn;
heel mijn leven dicht bij U.



Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U:
heel mijn hart en mijn ziel
zijn voor U alleen.

Liever één dag bij U
in dit huis van vrede,
dan duizend dagen leven
zonder uw liefde, Jezus.
Ik geef alles aan U:
heel mijn hart en mijn ziel
zijn voor U alleen.

Wat ik zo nodig heb
boven alle dingen;
wat echt belangrijk is,
is bij U te vinden.
In alles wat ik zocht
was ik steeds op zoek naar U.

Sela - Ken mijn hart
Ken mijn hart, o God
Doorgrond steeds mijn gedachten
Merk mijn wegen op
Mijn vragen, mijn verwachten
U bent zo vertrouwd met mij
Zo bemoedigend dichtbij
Het is mij te wonderbaar
Ik prijs uw grote naam



Stel dat ik probeer
Om uit uw zicht te raken
En ik daalde neer
Tot diep onder de aarde
Of ik steeg tot aan de zon
Ver voorbij de horizon
Dan nog tref ik U daar aan
Ik prijs uw grote naam

Ken mijn hart, doorgrond mijn denken
Leid mij op uw weg
Ken mijn hart, o God, mijn schepper
Neem mijn hand, leid mij op uw weg

U hebt mij bedacht
In U ontspringt mijn leven
U hebt elke dag
In uw boek geschreven
Ontzagwekkend wat U doet
Wat U schept is zuiver, goed
Wonderlijk is mijn bestaan
Ik prijs uw grote naam

Ken mijn hart, doorgrond mijn denken
Leid mij op uw weg
Ken mijn hart, o God, mijn schepper
Neem mijn hand, leid mij op uw weg

Ontzagwekkend wat U doet
Wat U schept is zuiver, goed
Wonderlijk is mijn bestaan
Ik prijs uw grote naam



Sela - Als ik naar de bergen kijk
Als ik naar de bergen kijk,
het pad dat ik moet gaan,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk,
de diepte van het dal,
dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Wie vangt mij als ik val?

Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Wie wijst mij de weg omhoog
als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal,
het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?



Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.
Onze Heer die alles maakte,
de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte,
beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen,
Hij blijft in eeuwigheid.

Phil Wickham - Psalm 23
The Lord is my shepherd, there's nothing I
need
You lead me to the safest places
You lead me to the safest places

To walk in the meadow and lie by the stream
You meet me in the quiet places
You meet me in the quiet places



Your goodness and Your mercy will follow me
All the days of my life
All the days of my life

And I'll dwell in Your house for eternity
I'll be there by Your side
I'll be there by Your side

Though I walk through the valley of the
shadow of death
I don't have to fear no evil for I know that You
are with me

With oil of blessing, You cover my head
You fill me to overflowing, my cup is
overflowing

And Your goodness and Your mercy will follow
me
All the days of my life
All the days of my life

And I'll dwell in Your house for eternity
I'll be there by Your side
I'll be there by Your side
All the days of my life
All the days of my life



You prepare a table before me
Right in front of my enemies
You're the shepherd of my soul
You lead me in the right direction

My comfort and my protection
You're the shepherd of my soul

And Your goodness and Your mercy will follow
me
All the days of my life
All the days of my life

And I'll dwell in Your house for eternity
I'll be there by Your side
I'll be there by Your side

All the days of my life (all the days of my life)
All the days of my life (all my life)
I'll be there by Your side
All the days of my life
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