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Psalm 121: 1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Psalm 121: 2, 3, 4
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.



De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Marcus 8: 29 - 33
Wie is Jezus?

 Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’  Hij verbood hun
uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken.

 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou
moeten lijden en door de oudsten van het volk, de
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden,
en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou
opstaan;  Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam
Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen.  Maar
Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus
streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij!
Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen
willen.’
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Liedboek 536
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.



Marcus 9: 2 - 10
Een stem uit de hemel

 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes
met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen
waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,  zijn
kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.  Toen
verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken
met Jezus.  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten
maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’  Hij
wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door
schrik overweldigd.  Toen kwam er een wolk, die hen
overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, luister naar Hem!’  Ze keken om zich heen en zagen
opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

 Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan
niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de
Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.  Ze namen zijn
woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat
Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Liedboek 575: 1, 2, 5, 6
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
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Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.



Filippenzen 2: 3 - 11
 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in

alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.  Heb niet
alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de
ander.  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus
Jezus had.  Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen
aanspraak op aan God gelijk te zijn,  maar deed afstand van
zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd
gelijk aan de mensen, en als mens verschenen  heeft Hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan
het kruis.  Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem
de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  opdat in
de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op
de aarde en onder de aarde,  en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Liedboek 835
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
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Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
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