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Psalm 97: 1, 2, 4
De HEER alleen regeert,
als Koning hoog geëerd
tot aan de verste stranden.
Verheugt u, alle landen.
Hij hult zijn majesteit
in wolk en donkerheid.
Zijn troon staat vast en hecht,
gegrond op heilig recht
en op gerechtigheid.

Een vuur gaat voor Hem uit,
een vlam die niemand stuit,
verzengt aan alle zijden
hen die zijn macht bestrijden.
De aarde, fel verlicht,
beeft voor zijn bliksemschicht.
Voor 't heilig aanschijn Gods
versmelten berg en rots,
als Hij de wereld richt.



Uw oordeel, lang verwacht,
dat Sion vreugde bracht,
deed Juda's dochters juichen
en U haar dank betuigen.
Van U is 't koninkrijk.
Geen god is U gelijk.
U, HERE, die regeert,
wordt door uw volk geëerd
met menig huldeblijk.

Openbaring 20: 10 - 15
 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur

en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar
zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

 Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat.
De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen
in het niets.  Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon
staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een
geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond
van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.  De
zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en
het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd
geoordeeld naar zijn daden.  Toen werden de dood en het
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de
vuurpoel.  Wie niet in het boek van het leven bleek te staan
werd in de vuurpoel gegooid.
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Lucas 13: 22 - 30
Verder naar Jeruzalem

 Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en
dorpen, terwijl Hij onderricht gaf.  Iemand vroeg Hem: ‘Heer,
zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:
‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan,
want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan
maar er niet in slagen.  Als de heer des huizes eenmaal is
opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op
de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan
zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie
vandaan?”  Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn
gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht
gegeven.”  Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet,
waar komen jullie vandaan? Weg met jullie,
onrechtplegers!”  Dan zullen jullie jammeren en
knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de
profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf
buitengesloten wordt.  Uit het oosten en het westen en uit
het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen
aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God.  En
bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn
eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lucas 13: 23 - 24
Verder naar Jeruzalem

 Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die
worden gered?’ Hij antwoordde:  ‘Doe alle moeite om door
de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie,
zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.
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Liedboek 894
Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem: uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus Gij,
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind;
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg;
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg,
dat zal mij blijven dragen mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

Liedboek 575: 3, 4, 6
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.



Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Psalm 96: 6, 7, 8
Vertelt de volkeren op aarde:
de HERE is het die aanvaardde
het koningschap, de oppermacht.
Vast staat de wereld door de kracht,
waarin Hijzelf Zich openbaarde.

Naar recht zal Hij de volken leiden
Dat aard' en hemel zich verblijden.
Juicht, velden, juicht, en ook de zee
met wat daarin is, juiche mee.
Verheugt u, bossen, akkers, weiden.



Het juiche al voor God de HERE,
want Hij die alles zal regeren,
komt richten in gerechtigheid.
Hij komt in trouw en majesteit,
om ieder volk zijn recht te leren.
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