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Gezang 654: 1, 5, 6

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,

die onze ziel hebt vrijgekocht,

dat zij U dienen moge,

Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervioekt:
God is om ons bewogen.



Zing dan de Heer, stem allen in

met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.

In Christus is ons leven!

Johannes 3: 14 - 21
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes

in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat
iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16 Want God
had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de
wereld door Hem te redden. 18 Over wie in Hem gelooft wordt
geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods
enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld
en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het
licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat
het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend
worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat
zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’



Gezang 107: 1,4

Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,

de Drie-eenge in zijn troon!

Halleluja, lof, aanbidding

brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer!

Psalm 84: 3,4, 6

Welzalig hij die al zijn kracht

en hulp alleen van U verwacht,

zijn hart kent de gebaande wegen.
Een dal, geblakerd door de zon,
ontsluit voor hen zelfs bron op bron
en op hen daalt een milde regen.
Zij worden door uw overvioed
gesterkt met nieuwe levensmoed.



Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
het oog gericht naar Sions oord.

Daar zullen zij voor God verschijnen.

O, HEER der legerscharen, let

op mijn ootmoedig smeekgebed,

laat mij niet op de weg verkwijnen!

O HERE, neig tot mij uw oor,

o Jakobs God, geef mij gehoor.

Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.

U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer

steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,

en zich geheel U toevertrouwt.

DNP Psalm 145: 1, 3

Mijn God en koning, ik wil toegewijd

uw naam verhogen tot in eeuwigheid.

Ik breng U dankbaar hulde, elke dag;

ik prijs uw naam zolang ik leven mag:

'Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde

Hem eren en zijn koningschap aanvaarden.

De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden;
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.’



Genadig en vol liefde is de HEER.

Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer.
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein;
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn.
Laat alles wat U maakte voor U buigen,

U prijzen, van uw koningschap getuigen.
Laat ieder uw gezag en daden eren,
verkondigen dat U steeds zult regeren.

Gezang 418

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,

Heer, uw zegen dragen,;
zegen drijft ons heen

naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.



Vrede, vrede laat

Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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