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Gezang 228

Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan,

hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan:



Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Psalm 145: 1, 2

Mijn God en Koning, aller vorsten Heer,
Ik zing verheugd uw heilge naam ter eer.
Uw naam, zo groot en vol van majesteit
zal ik verheffen tot in eeuwigheid.

Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.

De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven.
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem,
verkondigen uw majesteit en roem,

uw wonderdaden die U hebt volbracht,
de luister van uw Heerlijkheid en macht.
Met juichend hart zal ieder uw vermogen,
uw goedheid en gerechtigheid verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal uw grootheid openbaren.



Psalm 25: 4, 6

God is goed en hoog te prijzen,
trouw en recht is zijn beleid.
Zondaars wil Hij onderwijzen

iIn de weg der zaligheid.

Wie ootmoedig luistren wil,

zal de rechte paden leren,

hij die nederig en stil

wandelt in de weg des HEREN.

Wie heeft lust de HEER te vrezen,
als het hoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.

Hij mag uit des HEREN hand
voorspoed op zijn weg verwachten.
Het door God beloofde land

erven ook zijn nageslachten.

Mattelis 5: 1 - 16

Bergrede

9 1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar
ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het
woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.



7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de
hemel; zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt?
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en
vertrapt.

14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Je steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee,
je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die
in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.

Gezang 248

Zout moet ik zijn op aarde

zo hebt U het gezeqd,

en zo hebt U een nieuwe waarde
aan mijn bestaan gehecht



Zout moet ik zijn en dienen
met nederige macht:

een stille, nauwelijks geziene
die troost verspreidt en kracht.

Die lafheid kan doorbreken

en die bederf geneest

en die de stomme weer doet spreken,
vervuld van frisse geest.

Die vreugde kan verspreiden:

het wapen van behoud,

het onvolprezen, maar bescheiden,
het reinigende zout.

Ja, zout, om niet gegeven,

de nieuwe moed, de smaak
waar ik een ander mensenleven
weer kostelijk mee maak.

Z0 is mij opgedragen.

O Heer, mijn artsenij,

dring in mij binnen, al mijn dagen,
wees Gij het zout in mij.



Liedboek 1005

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

U bent de vredevorst.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Liedboek 1010

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.



Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
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