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Gezang 323: 1, 2
God is tegenwoordig,
God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden,
laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

God is tegenwoordig,
die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig,
zingen Hem ter ere
als de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.



Psalm 89: 7
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.



Jesaja 57: 14 - 21
Troost voor de treurenden

 Toen werd er gezegd:
‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk!
Verwijder elk struikelblok.’

 Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
met hen die gebroken zijn en nederig van geest,
opdat de nederige geest herleeft,
opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.

 Want niet eindeloos blijf Ik twisten,
niet eeuwig duurt mijn toorn.
Anders zou hun geest voor Mij bezwijken,
de levensadem die Ik hun gegeven heb.

 Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht,
Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen.
Maar zij gingen onverdroten voort
op de weg die ze zelf hadden gekozen.
18-19 Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden
en hun vertroosting schenken.
Treurenden leg Ik een lofzang op de lippen:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, Ik zal genezing brengen.

 Maar de goddelozen blijven onrustig
als de zee, die nooit rust kent;
haar golven woelen vuil en modder op.

 Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.
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Psalm 103: 9
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.



Matteüs 11: 20 - 30
 Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen

hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren
gekomen:  ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus
en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd
zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een
boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer
gekomen zijn.  Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het
lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.  En
jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In
het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen
waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de
huidige dag blijven bestaan.  Ik zeg je dat op de dag van het
oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.’

 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel
en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen
hebt onthuld.  Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.  Alles is
Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon
behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten
gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.  Neem mijn juk op je en
leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan
zullen jullie werkelijk rust vinden,  want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.’
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Gezang 436: 1, 4, 7
Jezus neemt de zondaars aan.
Roept dit troostwoord toe aan allen
die verdwaald, van Hem vandaan,
in het donker struiklen, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Komt gij allen, komt tot Hem,
weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, - hoort zijn stem,
kind'ren van zijn welbehagen.
Allen moogt gij tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan.
Tot mijn Heiland mag ik komen,
die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan.

Gezang 162: 1, 3, 4
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.



'k Heb geloofd in U, wien d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.
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