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Kerstnacht boven bethlehem
In de kerstnacht boven Bethlehem
Sprak een engel uit de hemel
En hij maakte daar goed nieuws bekend
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht
Een hemels leger prees de schepper

Ere zij God, hoog in de hemel
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen
Engelen en mensen samen



Laat de vreugde van de engelen
Ons vandaag opnieuw omgeven
Laat de echo van hun lofgezang
Blijven klinken in ons leven
Dat het hemels lied van toen die nacht
Overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen
Engelen en mensen samen

Is er iets of iemand ooit te klein
Voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij
God werd mens tussen de mensen

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen

Ere zij God, hoog in de hemel
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen
Engelen en mensen samen



Ere zij God, hoog in de hemel
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen
Engelen en mensen samen

Ere zij God, hoog in de hemel
Vrede hier op aarde
Laat ons zingen door de eeuwen
Engelen en mensen samen

Psalmen voor Nu 145
God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik, dank op dank.
Groter bent U, dan in duizend levens
een mens bevatten kan.
Wat U doet, gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
Uw goedheid met dit lied, dit lied.

Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dichtbij al Zijn mensen,
dichtbij alles wat Hij leven gaf.



Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.
En als iemand valt of door het leven
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen, weten:
God is er altijd weer, steeds weer.

Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons Zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak Zijn hand, dan val je niet.

Van Zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

Psalmen 145: 1 - 3
145  Een loflied van David.
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

 Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:

 ‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’
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Opwekking 720
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor uw troon
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor uw troon
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor uw troon
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:



God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!

Opwekking 811
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.



Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven 
voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.



Leviticus 13: 45 - 46
 Wie lijdt aan een onreine huidziekte moet zijn kleren

scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken
en “Onrein, onrein!” roepen.  Zo iemand blijft onrein zolang
de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en
buiten het kamp verblijven.

Marcus 1: 39 - 45
 In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de

synagogen en dreef Hij demonen uit.  Er kwam iemand naar
Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem
om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U
mij rein maken.’  Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit,
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’  En meteen
verdween zijn ziekte en hij was rein.  Jezus stuurde hem
weg met de ernstige waarschuwing:  ‘Denk erom dat u er
met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien
en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat
Mozes heeft voorgeschreven.’  Maar toen de man
vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er
gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad
kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden
moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar
Hem toe komen.
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Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.



‘For the One’
Let me be filled
With kindness and compassion for the one
The one for whom You loved,
and gave Your Son
For humanity – increase my love

Help me to love with open arms,
like You do
A love that erases all the lines,
and sees the truth

Oh that when they look in my eyes,
they would see You
Even in just a smile;
they would feel the Father's love

Oh how He loves us
From the homeless, to the famous,
and in between
You formed us, You made us carefully
'Cause in the end, we're all Your children

So help me to love with open arms,
like You do
A love that erases all the lines,
and sees the truth



Oh that when they look in my eyes,
they would see You
Even in just a smile;
they would feel the Father's love

Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are
You're wonderful, and such a good Father

Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are
You're wonderful, and such a good Father

You're wonderful, and such a good Father

Help me to love with open arms,
like You do
A love that erases all the lines,
and sees the truth

Oh that when they look in my eyes, they
would see You
Even in just a smile;
they would feel the Father's love



Opwekking 767
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
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