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DNP Psalm 84: 1, 2

Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.

In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag

bij U woont en U prijzen mag.

Gelukkig wie gesterkt in U

als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:

zelfs in het uitgedroogde dal

daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan,;
straks komen zij in Sion aan.



Lucas 15:1-7

De zorg om wat verloren is

15 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om
naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeén als de
schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man
ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen
deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft
waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het
verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn
schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden
en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want
ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 |k zeg u: zo
zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot
inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die
geen inkeer nodig hebben.



Mattelis 16: 21 - 28

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te
maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten
liiden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam
Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God
verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ 23 Maar
Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug,
Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet
aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’

24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan
wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van Mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens
eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn
leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? 27 Wanneer
de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en
bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij
iedereen naar zijn daden belonen. 28 |k verzeker jullie:
sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren
voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij
hebben zien komen.’



Johannes 8: 12 - 14

Discussie over Jezus’ getuigenis

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor
de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeén wierpen tegen: ‘Uw
getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’ 14
Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is
mijn getuigenis betrouwbaar, omdat |k weet waar Ik vandaan
gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar |k
vandaan kom of waar |k naartoe ga.

Liedboek 654: 1, 2,4, 5

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
In 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.

Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart

en onze dag verslapen.



Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,

hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde,

indien niet in de duisternis

het licht dat Jezus Christus is

gelijk de morgen straalde.

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,

die onze ziel hebt vrijgekocht,

dat zij U dienen moge,

Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervioekt:
God is om ons bewogen.

DNP Psalm 103: 2, 4

De HEER omringt je altijd met het goede.
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden.
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.

Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar.

De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.

Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.

Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.
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