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DNP Psalm 65: 1, 2
Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.



PvN 130
Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch, Heer, luister toch.

Als U niets dan zonden zag, Heer mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag, ons diep ontzag.

Ik blijf wachten tot U komt, Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht, Het morgenlicht.

Israël, hoop op de Heer. Hoop op God.
Want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij!

Hebreeën 9: 11 - 28
 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van

al het goede dat ons is toebedacht: Hij is door een
indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze
schepping –  voor eens en altijd het hemelse heiligdom
binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge
stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige
verlossing verworven.  Want als het lichaam van wie onrein
is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld
wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de
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as van een jonge koe,  hoeveel te meer zal dan niet het
bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf
heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten
reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor
de dienst aan de levende God?

 Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is
immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen
tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn
het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.  Bij een testament
is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt
vastgesteld.  Een testament is immers pas geldig na
overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog
leeft.  Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed
ingewijd.  Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet
aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge
stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en majoraan, en
besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk,  en
verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u
heeft opgelegd.’  Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde
manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde
voorwerpen met het bloed.  Volgens de wet wordt inderdaad
vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt
uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.

 Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat
zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan
moet wat in de hemel zelf is met veel betere offergaven
worden gereinigd.  Christus is immers geen heiligdom
binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt, een
afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf,
waar Hij nu bij God voor ons pleit.  Hij offert zichzelf daar
niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de
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hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed
dat het zijne niet is,  want dan zou Hij sinds de grondvesting
van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij
heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard,
om met zijn offer de zonde teniet te doen.  Mensen moeten
eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel.  Net zo zeker
is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van
velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om
opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie
Hem verwachten.

Liedboek 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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Liedboek 413
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
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