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Psalm 19: 1, 4
Het ruime firmament
maakt wijd en zijd bekend
Gods werk en grote macht.
De dag meldt aan de dag
al wat Gods hand vermag;
de nacht zegt dit de nacht.
Dit wonderschoon verhaal
klinkt niet in mensentaal,
verbreidt zich zonder woorden.
Toch gaat, naar Gods besluit,
daarvan een boodschap uit
tot in de verste oorden.



De dienst van God de HEER
verheugt het hart steeds meer
en duurt in eeuwigheid.
Rechtvaardig is de wet
die God heeft ingezet
en die ten leven leidt.
Zijn woord, dat ons behoudt,
maakt rijker dan fijn goud,
is zoeter nog dan honing.
Wie daarin zich verheugt,
vindt in dat woord zijn vreugd,
zijn rijkdom, zijn beloning.

Lezen HC zondag 9
Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de
Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus
de hemel en aarde, met alles wat erin is,
uit het niets heeft geschapen.

Hij onderhoudt en regeert over de schepping
door Zijn eeuwig plan en voorzienigheid.

Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader
en ik vertrouw helemaal op Hem.
Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt
en mij alles zal geven wat mijn lichaam en ziel nodig hebben.



Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil.

Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is.
Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe Vader is

Gezang 176: 1
'k Geloof in God, de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus' wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.



Openbaring 1: 4 - 8
Aan de zeven gemeenten

 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij
u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de
zeven geesten voor zijn troon,  en van Jezus Christus, de
betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser
over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en
ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,  die een
koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot
priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en
de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

 Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook
degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde
zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het
die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Psalm 55: 9
Werpt op de HERE al uw zorgen:
uw leven is bij Hem geborgen.
Hij zal de zijnen staande houden.
Hij die u schraagt, uw leven draagt,
laat nimmer toe, wat men ook doe,
dat wie Hem vrezen wanklen zouden.
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Matteüs 6: 30 - 34
 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en

morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt,
met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen?  Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we
eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons
kleden? –  dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben.  Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven
worden.  Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Gezang 250: 1, 2
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
De adem van zijn lippen overmant
de tegenstand.
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Liedboek 413
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!
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