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Liedboek 479

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.



Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wetslezing: Romeinen12: 1-3,12: 9 -19

Leef volgens de wil van God

12 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en
God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware
eredienst die van u wordt gevraagd. 2 U moet uzelf niet
aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en
wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik
u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt
verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in
overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder
van u geschonken heeft. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen
heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo
zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart,
elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de
gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het
geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen,
moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen,
moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet
troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie
leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is,



moet daarin blijmoedig zijn.

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees
het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren
door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de
hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de
noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw
vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie
zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees
eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot
nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen
kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede
te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het
werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen
wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker
zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij
om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’

Gezang 157

Vader vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.

Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons mensheid aan bij U.

Heer, ontferm U over ons
die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.



Vader, in dit uur der waarheid
keren w' ons tot U.

O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,

geef vuur en kracht steeds weer.
leder zal uw macht aanschouwen
dat wij uw Naam verhogen, Heer,
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Lezen: Johannes 21: 15 - 19

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van
U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde:
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.” Jezus zei: ‘Hoed mijn
schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig
omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij
zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.” Jezus
zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je
jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe
wilt.” 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’



Psalm95: 1, 3

Komt, laat ons juichen voor de HEER,
een lofzang zingen, Hem ter eer,

met snarenspel Hem Dblij begroeten.
Wij prijzen Hem die redding biedt,

de rots van heill, in psalm en lied.

Wij willen juichend Hem ontmoeten.

Komt, knielen wij voor God, die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoort toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volgt dan Hem:
zijn hand slechts kan u veilig leiden.

Tekst: Johannes 21: 20 - 22

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie
Jezus veel hield hen volgde — de leerling die zich tijdens de
maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was
die Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij
Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus
antwoordde: ‘Wanneer |k wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom,
is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’

Lied 488b

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geetft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.



Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Lied 75: 13, 14, 15

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!



Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.
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