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Sela - Agnus Dei
Lam van God. Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer ontferm U, Heer ontferm u over ons.
Heer ontferm U over ons.
Ah
Ah
Lam van God. Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer ontferm U, Heer ontferm u over ons.
Heer ontferm U over ons.
Ah
Ah

Lam van God. Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer geef vrede, Heer geef vrede overal.
Heer, geef vrede overal.
Ah
Ah



Opwekking 847
Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.



Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
onze hulp en onze verwachting is in U,
onze hulp en onze verwachting is in U.
Voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Met open armen
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.



Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis welkom, welkom thuis.

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis welkom, welkom thuis.

Prediker 9: 1 - 12
De vreugde van het leven
9  Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het
onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand
brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat.
Geen mens kan in de toekomst zien.  Hij weet alleen dat
ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of
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zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet,
ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of
ben je bang een eed te zweren –  alle mensen treft hetzelfde
lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon;
en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en
dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden.  Voor wie
nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan
een dode leeuw.  Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat
ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets
meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.  Hun liefde en hun
haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang
verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt
onder de zon.

 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je
wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.  Geniet
van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen
van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en
vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op
elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.  Doe wat
je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn
geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in
het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.  Ik heb onder
de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de
wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat niet altijd degene
die wijs is zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom,
hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd
en toeval.  Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is:
zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en
de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de
verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.
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Prediker 11: 7 - 12: 1
 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de

zon te zien!  Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van
elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis
ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte.  Geniet
dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de
dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je
ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God
je aan zijn oordeel onderwerpt.  Belast je hart niet met
verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en
jonge jaren zijn al snel voorbij.
12  Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd –
voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan
je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
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Psalmen 23
23  Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

 Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
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Gezang 451
Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons genâ,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!



Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

Opwekking 595
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.



Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Opwekking 851
Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.



Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Met de adem ingehouden
keek de hemel 's morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.



Zo is Christus' kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij - voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
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