Liturgie voor zondag 1 september om 10.00 uur. Ds. Anne-Maaike Pathuis

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: DNP Psalm 111:1,3,4

1

Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.

Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:

zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.

De HEER doet schitterende dingen.

4

3

De HEER is eerlijk en oprecht

in wat Hij doet, in wat Hij zegt.

Hij gaf zijn wet voor alle tijden.

Bij zijn verbond hoort zijn bevel

voor het verloste Israél:

zijn woord moet hen voortdurend leiden.

Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.

Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Gebed

Kindermoment

Lied: Marcel & Lydia Zimmer ‘De Heer is mijn herder’

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn

Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dicht bij

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer

U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zoveel meer



De Heer is mijn herder

Uw goedheid en uw liefde, Heer Hij is alles wat ik nodig heb
volgen mij altijd Hij brengt mij tot rust

En ik mag heel dicht bij U zijn en Hij geeft nieuwe kracht
tot in eeuwigheid Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder
(Kinderen naar de kidsclub)

Lezen: 1 Koningen 17: 1 - 16

! De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israél,
in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen
tenzij ik het zeg.’

2 De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: 3 ‘Ga weg van hier. Ga naar het
oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal, aan de overkant van de Jordaan.

* Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te
voorzien.” ® Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in
het Keritdal, ten oosten van de Jordaan. ® De raven brachten hem daar ’s ochtends
en’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

” Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd
droog. & Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: ° ‘Ga naar Sarefat, in de
buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van
voedsel te voorzien.” 1° Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort
aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en
vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon
lessen. ! Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk
brood voor hem wilde meenemen. 2 ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,” antwoordde
zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje
olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken
voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.” * Maar Elia zei:
‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt
eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets
klaarmaken, ** want dit zegt de HEER, de God van Israél: Tot op de dag dat Ik weer
regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet
leeg raken.’ 1* De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden
elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 1 Er was meel in de pot en de oliekruik
raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.



Zingen: DNP Psalm 126: 2

Preek

HEER, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.

Wil, als een beek in de woestijn,

ook ditmaal levensreddend zijn.

Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.

In tranen ging hij weg van huis,

blij komt hij met de oogst weer thuis.

Zingen: PvN Psalm 16 (Opwekking 727)

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.

En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:

u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;

Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:

ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;

ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:

heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Dankgebed en voorbeden

Viering Heilig Avondmaal



Collecte Diaconie en kerk

Zingen: Liedboek 718: 1, 4 (Kinderen terug)

1 God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,

dank voor 't dagelijks brood.

Uitleg bij het Avondmaal

Gebed

Zingen: Liedboek 381: 1, 2, 3,4, 5

1

4 Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden

't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.



Opwekking en uitnodiging, viering
Zingen: Liedboek 381: 6

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Zegen
Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
0O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



