
Liturgie voor zondag 28 juli om 10.00 uur.   
Zr. Christa Prins 
 
Welkom en mededelingen 
 
Gezongen votum en groet 
 
Zingen: Sela Votum en groet            
 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen! 
Hallelujah, hallelujah, amen! 

Zingen: Liedboek 705: 1, 2  
 

1   Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

 
2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Lezen: NGB  artikel 12 
 
Wij geloven dat de Vader door zijn Woord — dat is door zijn Zoon — de hemel, de 
aarde en alle schepselen uit niets heeft geschapen, toen het Hem goed dacht. Ook 
heeft Hij aan elk schepsel zijn wezen en gedaante gegeven en zijn eigen taak om zijn 
Schepper te dienen. Ook nu nog 
houdt Hij ze alle in stand en regeert ze overeenkomstig zijn eeuwige voorzienigheid 
en door zijn oneindige kracht, opdat zij de mens dienen, zodat de mens zijn God kan 
dienen. 



Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn gezanten te zijn en zijn 
uitverkorenen te dienen. Sommigen van die engelen zijn uit die verheven staat 
waarin God hen geschapen had, in het eeuwige verderf gevallen, maar door Gods 
genade hebben anderen volhard en zijn in hun oorspronkelijke staat staande 
gebleven. De duivelen en boze geesten zijn zo verdorven, dat zij vijanden van God en 
van al het goede zijn. Uit alle macht loeren zij als moordenaars op de kerk en elk van 
haar leden, om alles door hun bedriegerijen te vernielen en te verwoesten. Zij zijn 
daarom door hun eigen slechtheid veroordeeld tot de eeuwige ondergang en 
verwachten dagelijks hun verschrikkelijke pijnigingen. 
Wat dit betreft verwerpen en verfoeien wij de dwaling van de Sadduceeën, die 
loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwaling van de manicheeërs, 
die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben en van nature slecht 
zijn; zij ontkennen dat de duivelen slecht zijn geworden. 
 
Lezen: Hebreeën 1: 5 – 14  
 
5 Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: 
‘Jij bent mijn Zoon, 
Ik heb Je vandaag verwekt’? 
Of: 
‘Ik zal een vader voor Hem zijn, 
en Hij voor Mij een zoon’? 
6 En verder zegt Hij als Hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt: 
‘Laten al Gods engelen Hem aanbidden.’ 
7 Over de engelen zegt God: 
‘Hij maakt zijn engelen tot windvlagen, 
en zijn dienaren tot een vlammend vuur.’ 
8 Maar tegen de Zoon zegt Hij: 
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, 
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. 
9 Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; 
daarom, God, heeft uw God U gezalfd 
met vreugdeolie, als enige uit uw kring.’ 
10 En ook: 
‘In het begin hebt U, Heer, de aarde gegrondvest, 
en de hemel is het werk van uw handen. 
11 Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, 
ze zullen als een gewaad verslijten, 
12 als een mantel zult U ze oprollen, 
als een gewaad zullen ze worden verwisseld; 
maar U blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.’ 
13 Tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: 



‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 
tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt’? 
14 Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die de 
redding als erfenis zullen ontvangen? 
 
Preek: Ontdek hoe God engelen inschakelt voor je redding!  
 
Zingen: DNP Psalm 34: 1, 2, 3    
 

1 Er gaat geen dag voorbij 
 dat ik niet dankbaar voor God zing. 
 Kom, deel in mijn verwondering, 
 want machtig groot is Hij. 
 Ik was op zoek naar Hem, 
 riep tot Hem in een zware tijd. 
 Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 
 Mijn dank geef ik nu stem. 
 
2 Wie opzien naar de Heer 
 stralen van vreugde in zijn licht; 
 geen schaamrood kleurt meer hun gezicht; 
 Hij reikt zijn hand steeds weer. 
 Zijn engel houdt de wacht 
 en redt je als je voor Hem leeft. 
 Proef en geniet wat God je geeft. 
 Wie bij Hem schuilt vindt kracht. 
 
3 Dien God en heb het goed. 
 Een leeuw zoekt hongerig naar buit, 
 maar jij komt nooit bedrogen uit; 
 jij deelt in overvloed. 
 Let op, mijn kind, wees wijs: 
 zoek je een prachtig vergezicht, 
 een weg die voor je open ligt, 
 een mooie levensreis? 

 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
  



Zingen: Opwekking 436   
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw Naam. 
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan 
in de hemel, zo ook hier op aard’; 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw Naam. 
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan 
in de hemel, zo ook hier op aard’; 
 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen: 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn;

 
 
 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid 
Amen. Amen. 

 
Leefregel:  
 
Zingen: Opwekking 760  
 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 
U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 

 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
  



Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft; 
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer. 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft; 
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer. 
U bent trouw, Heer.

 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

 
Zingen: DNP Psalm 104: 1, 7, 8  
 

1 Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER. 
 Uw grootheid, God, verbaast mij telkens weer. 
 Door majesteit en glans bent U omgeven. 
 Uw mantel is uit zuiver licht geweven. 
 U spant de hemel uit zoals een tent; 
 daar is uw troon, voorbij het firmament. 
 U rijdt op wind – en wolken zijn uw wagen; 
 bliksem en storm zijn dienaars die U dragen. 
 

  



7 Elk schepsel wacht op uw vrijgevigheid, 
 U geeft hun eten op de juiste tijd. 
 Mensen en dieren zoeken U doorlopend, 
 worden gevoed wanneer uw hand zich opent. 
 Verbergt U zich, dan is hun onrust groot; 
 neemt U hun adem weg, dan gaan zij dood 
 en worden aan de aarde prijsgegeven. 
 Maar als U ademt komt het nieuwe leven. 
 
8 Laat onze HEER voorgoed verheven zijn, 
 laat Hem verheugd over het leven zijn. 
 Eén blik van Hem laat heel de aarde beven. 
 Hij wijst – en bergen zijn door rook omgeven. 
 Voor God zing ik zolang ik leef mijn lied 
 en ik hoop echt dat het Hem vreugde biedt. 
 Hij zal de zondaars van de aarde weren. 
 Met hart en ziel wil ik mijn schepper eren. 

 
Collecteaankondiging Kerk en Evangelisatie 
 
Zingen: Gezang (2017) 177    
 

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
 Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
 Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
 eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
 één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
 tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart, 
 En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
 zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
 en in uw vergeving leef ik nu. 



4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
 U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
 en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
 om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Zegen 
 


