
Liturgie voor zondag 25 augustus om 10.00 uur.   
Ds. H. Zeilstra 
 
Votum en zegengroet 
 
Psalm 149: 1, 2 
 
1 
Halleluja! Gij, volk des HEREN, 
zing een nieuw lied om Hem te eren. 
Zing voor de HEER met alle vromen 
die juichend samenkomen. 
Israël, geef uw Maker eer. 
Sion, zing: Koning is de HEER. 
Dans op uw lied met blij refrein 
bij luit en tamboerijn. 

 
2 
De HEER heeft in zijn volk behagen, 
Hij kroont met heil wie naar Hem vragen. 
Dat vromen juichen, zich verblijden, 
ook 's nachts zijn naam belijden. 
In de HEER zijn zij dan verheugd, 
't loflied klinkt tot Hem op met vreugd. 
Hun sterke hand voert onvervaard 
een scherp tweesnijdend zwaard. 

 
Wet 
 
Psalm 86: 4 
 

4 Leer mij naar uw wil te handlen, 
 laat mij in uw waarheid wandlen. 
 Voeg geheel mijn hart tezaam 
 tot de vrees van uwen naam. 
 HEER mijn God, ik zal U loven, 
 heffen 't ganse hart naar boven. 
 Ja, uw naam en majesteit 
 loof ik tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Lezen: Genesis 5  
 
1 Dit is de lijst van Adams nakomelingen. 
Toen God Adam schiep, maakte Hij hem zo dat hij leek op God. 2 Mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij de mensen. Toen Hij hen geschapen had, zegende Hij hen en 
noemde hen mens. 
3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld 
was. Hij noemde hem Set. 4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 
jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. 



6 Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7 Na de geboorte van Enos leefde Set nog 
807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8 In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf 
hij. 
9 Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10 Na de geboorte van Kenan leefde 
Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11 In totaal leefde hij 905 jaar. 
Daarna stierf hij. 
12 Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13 Na de geboorte van Mahalalel 
leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14 In totaal leefde hij 910 
jaar. Daarna stierf hij. 
15 Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16 Na de geboorte van Jered leefde 
Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17 In totaal leefde hij 895 
jaar. Daarna stierf hij. 
18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch 
leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 
jaar. Daarna stierf hij. 
21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van 
Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in verbondenheid met God. Hij verwekte 
zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in verbondenheid 
met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam. 
25 Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26 Na de geboorte van 
Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27 In totaal 
leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. 
28 Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon, 29 die hij Noach noemde. ‘Deze 
zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is 
omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ 30 Na de geboorte van Noach leefde 
Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31 In totaal leefde hij 777 jaar. 
Daarna stierf hij. 
32 Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet. 
 
Lezen: Judas 14 – 15  
 
14 Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen 
hij zei: ‘Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen 15 om over allen zijn 
vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal Hij veroordelen voor alle 
goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde 
woorden waarmee ze Hem hebben beledigd.’ 
 
  



Psalm 25: 7 
 

7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden 
 zielen waar zijn vrees in woont, 
 daar de HEER aan zijn beminden 
 zijn verbondsgeheimen toont. 
 Ik houd, ook in tegenspoed, 
 steeds het oog op God geslagen, 
 want ik weet dat Hij mijn voet 
 redt uit alle hinderlagen. 

 
Tekst: Genesis 5: 22 – 24  
 
22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in verbondenheid 
met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch 
leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God 
hem wegnam. 
 
Tekst: Hebreeën 11: 5 – 6  
 
5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; 
hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers 
al vóór zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig was. 6 Zonder geloof is 
het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven 
dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken. 
 
Preek 
 
Nieuw Liedboek 416: 1, 2, 3, 4   
 

1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



Gebed 
 
Collecte Kerk en Evangelisatie 
 
Opwekking 770   
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Zegen 


