
Liturgie voor zondag 18 augustus om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Zingen: DNP Psalm 146: 1 
 

1 Halleluja! Heel mijn leven 
 loof en prijs ik God, de HEER. 
 Hem wil ik mijn liefde geven, 
 al mijn dank en al mijn eer. 
 Zingen zal ik levenslang, 
 elke dag die ik ontvang. 

 
Votum en groet 
 
Zingen: Liedboek 212  
 

1 Laten wij zingend deze dag beginnen! 
 Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
 omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
 Zing Halleluja! 
 
2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
 ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
 roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
 Zing Halleluja! 
 
3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
 dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
 met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
 Zing Halleluja! 
 
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
 blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
 ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
 Zing Halleluja! 
 
5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 
 Al zal de hitte van de dag ons steken, 
 wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
 Zing Halleluja 

 
Gebed 



Kindermoment 
 
Zingen: Opwekking 518  
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen, 
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
2x 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen, 
 
elke dag. 

Lezen: Marcus 7: 24 – 30  
 
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in 
een huis, en hoewel Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het 
Hem niet onopgemerkt te blijven. 25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die 
over Hem gehoord had naar Hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een 
dochter die door een onreine geest bezeten was. 26 Deze vrouw was van Syro-
Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte Hem om bij haar dochter de demon 
uit te drijven. 27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; 
het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.’ 28 De 
vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de 
kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Omdat u dit zegt ... Ga naar huis, de 
demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed 
en bleek de demon verdwenen te zijn. 
 
Preek 
 
  



Zingen: Opwekking 642 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Leefregel: Filippenzen 4: 4 – 9  
 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets 
bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem 
in uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
8 Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, 
rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en 
lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld 
en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. 
 
Geloofsbelijdenis: Zingen: DNP Psalm 146: 3, 5, 6  
 

3   Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
 
5   Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen,

 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 
 
6   Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 
vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 

 



Collecte kerk en Theologische Universiteit 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Liedboek 978  
 

1   Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2   Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3   Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4   Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 


