
Liturgie voor zondag 11 augustus om 10.00 uur.   
Br. Beno Munneke 
 
Votum en zegengroet 
 
Zingen: GK’17 163 
 
1 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 
2 
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid.

 
3 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat! 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Zingen Ps. 91 : 8 
 

8 Roept hij Mij aan, Ik antwoord hem, 
 Ik zal zijn helper wezen. 
 Is hij beangst, Ik hoor zijn stem, 
 dus hoeft hij niet te vrezen. 
 Ja, Ik verleng zijn levenstijd, 
 want hij blijft op Mij bouwen. 
 Mijn heil, mijn goedertierenheid 
 zal Ik hem doen aanschouwen. 

 



Lezen/tekst: Johannes 6: 52 – 70  
 
52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn 
lichaam te eten geven!’ 53 Daarop zei Jezus: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, als u het 
lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in 
u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op 
de laatste dag laten opstaan. 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de 
ware drank. 56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in 
hem. 57 De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie 
Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is 
niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal 
eeuwig leven.’ 59 Dit alles zei Hij in de synagoge van Kafarnaüm toen Hij daar 
onderricht gaf. 
60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dat zijn harde woorden, wie kan 
daarnaar luisteren?’ 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen 
hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien 
opstijgen naar waar Hij eerst was? 63 Het aardse bestaan leidt tot niets, het is de 
Geest die levend maakt. Wat Ik gezegd heb is vol van Geest en leven. 64 Maar 
sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet 
geloofden en wie Hem zou uitleveren. 65 ‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat 
iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen 
trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. 
67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68 Simon Petrus 
gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die 
eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.’  
70 Jezus zei: ‘Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ 
 
Preek  
 
Zingen: Liedboek’13 531 
 

1 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
2 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 
 



3 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven 

 
Zingen: Lied van de 10 woorden: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. 
 

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke week een feestdag, vandaag ook weer. 
 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 



Gebed 
 
Collecte kerk en Zending en Hulpverlening 
 
Zingen: Liedboek’13 416  
 

1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 


