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Votum en zegengroet      
 
Zingen: Opwekking 847  
 

Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 



Onze hulp en onze verwachting is in U, 
onze hulp en onze verwachting is in U, 
onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

 
Gebed 
 
Kinderen gaan naar de kidsclub (geen kindermoment) 
 
Bijbellezing: Prediker 11: 1 – 6   
 
1 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. 2 Bewaar je 
brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen 
zal. 3 Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke 
kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats 
waar hij valt. 4 Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de 
wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 5 Je kent de wegen van de wind niet, je 
kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van 
God, die alles maakt. 6 Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. 
Want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. 
 
Bijbellezing: Marcus 4: 1 – 9  
 
1 Weer ging Hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme 
menigte om Hem heen staan. Daarom ging Hij in de boot op het meer zitten, terwijl 
de menigte op de oever bleef staan. 2 Hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei 
gelijkenissen. Hij zei: 3 ‘Luister. Een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 Tijdens het 
zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op.  
5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het 
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6 en toen de 
zon opkwam verschroeide het, en doordat het geen wortel had droogde het uit.  
7 Weer een ander deel viel tussen de distels,  



en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vruchten voort. 8 Maar 
er was ook zaad dat in goede grond viel en wel vruchten voortbracht: het schoot op 
en groeide en droeg vrucht, dertig-, zestig- en honderdvoudig.’ 9 En Hij zei: ‘Wie oren 
heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 
 
Zingen: Opwekking 124 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Preek                 
 
Amenlied: DNP Psalm 138: 1, 2, 3  
 
1 
Ik loof U, HEER, met hart en ziel. 
Terwijl ik kniel zal ik U eren. 
Mijn loflied hef ik dankbaar aan 
ten overstaan van wie regeren. 
Ik buig mij richting uw paleis. 
Uitbundig prijs ik al uw werken. 
Toen ik U riep, hebt U verhoord. 
U hield uw woord door mij te sterken. 

 
2 
Laat vorsten zien, HEER, wie U bent; 
maak U bekend op heel de aarde. 
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan 
niet anders dan uw macht aanvaarden. 
Laat leiders zingen, wereldwijd: 
'Zijn majesteit is hoogverheven. 
Hij is dichtbij voor wie Hem eert, 
maar Hij negeert wie koppig leven.' 

 



3 
Als ik in groot gevaar verkeer 
helpt U mij, HEER, te overleven. 
U redt mij van de tegenstand; 
uw rechterhand zal redding geven. 
Bij U is rust en veiligheid. 
U laat altijd uw liefde blijken. 
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid. 
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken. 

 
Leefregel: Matteüs 5: 1 – 16  
 
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van 
allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden 
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven. 15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 
voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij 
jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 



Gebed                                       
 
Collecte kerk en Theologische Universiteit 
 
Slotzang: Opwekking 377  
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom!

 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 


