
Liturgie voor zondag 5 mei om 16.30 uur. Br. Herman Dokter 
 

Afhankelijkheid belijden 
 

Zegengroet 
 

Zingen: Opw. 40  
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 

Gebed 
 

Lezen: Lucas 9: 18 – 27  
 
18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde 
Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 19 Ze antwoordden: ‘Johannes 
de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude 
profeten is opgestaan.’ 20 Hij zei tegen hen: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 
Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’ 21 Hij gebood hun uitdrukkelijk 
dat tegen niemand te zeggen. 22 Hij zei: ‘De Mensenzoon zal veel moeten lijden en 
door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en 
gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’ 
23 Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en 
dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 
behouden. 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf 
verliest of schaadt? 26 Als iemand zich schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de 
Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de stralende luister 
die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 27 Ik verzeker jullie dat 
sommigen die hier aanwezig zijn de dood niet zullen ervaren voordat ze het 
koninkrijk van God hebben gezien.’ 



Zingen: Psalm 42a (2x) 
 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild 
Aan U alleen geef ik mij geheel 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 

 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild 
Aan U alleen geef ik mij geheel 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U 

 
Preek: Jezus’ boodschap serieus nemen 
 
Zingen: Lied 653 : 1, 6, 7  
 

1   U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 
6   Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7   O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Belijdenis 
 
Zingen: GK06 Gezang 119: 1, 5 
 
1   De kerk van alle tijden 
kent slechts één vaste grond: 
't is Christus die door lijden 
zijn volk aan Zich verbond. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
't Was Hij die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

 
5   Nog weet zij zich verbonden 
in haar drie-eenge Heer 
met wie zijn trouw bevonden, 
de strijders van weleer. 
Een wolk van Godsgetuigen 
omringt ons in de strijd, 
tot wij met hen ons buigen, 
gekroond met heerlijkheid. 

 



Danken & bidden 
 
Collecte: Kerk en Evangelisatie 
 
Zingen: Op Toonhoogte 268  
 

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

  



Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Zegen 


