
Liturgie voor zondag 26 mei om 10.00 uur.  Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Zingen: DNP Psalm 84: 1  
 

1 Hoe lief heb ik uw woning, HEER! 
 Verlangend vraag ik telkens weer 
 daar uw nabijheid te ervaren. 
 In de beschutting van uw huis 
 zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: 
 zij nestelen bij uw altaren. 
 Gelukkig wie daar dag aan dag 
 bij U woont en U prijzen mag. 

 
Votum en groet (gesproken) 
 
Zingen: DNP Psalm 84: 2, 4  
 

2 
Gelukkig wie gesterkt in U 
als pelgrims door het hier en nu 
blijven verlangen naar uw wegen. 
Zij weten wie hen helpen zal: 
zelfs in het uitgedroogde dal 
daalt zegen op hen neer als regen. 
Verfrist mogen zij verder gaan; 
straks komen zij in Sion aan. 

 
4 
De HEER, die ons bescherming biedt, 
ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 

 
Kindermoment 
 
Gebed 
 
Zingen: Elly en Rikkert ‘Als je bidt zal Hij je geven’ 
 

Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja

 
Als je de Vader vraagt om een brood 
Geeft Hij je zeker nooit een steen 
Al je gebeden klein of groot 
heus Hij vergeet er niet één 
 
  



Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja 

 
Als je Mijn Vader iets wilt vragen 
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen 
Ik ben met je alle dagen 
Ik ben dezelfde als toen 

 
Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja 

 
(Kinderen naar kidsclub) 
 
Lezen: Matteüs 10: 16 – 33  
 
16 Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als 
een slang en argeloos als een duif. 17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan 
het gerecht uitleveren en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van 
Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en getuigenis moeten afleggen 
ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet 
bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, 
zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan 
spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer zal de 
andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun 
kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten 
brengen. 22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar 
wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de 
ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van 
Israël bent geweest, is de Mensenzoon gekomen. 
24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.  
25 Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, en voor een 
slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor 
zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26 Wees dus niet bang voor hen. 
Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet 
bekend zal worden. 27 Wat Ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht, en 
wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang 
voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang 
zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna.  



29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer 
buiten jullie Vader om. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus 
niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die Mij zal 
erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie 
Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. 
 
Zingen: DNP Psalm 27: 1, 4 
 

1 God is mijn licht, de redder van mijn leven. 
 Zou ik nog bang zijn voor de duisternis? 
 Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven. 
 Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is? 
 Toen ik werd aangevallen hield ik stand; 
 mijn tegenstanders beten in het zand. 
 Al smeedt een machtig leger een complot, 
 ik weet mij veilig in de hand van God. 
 
4 Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden; 
 Schiet mij te hulp, ik ben in doodsgevaar. 
 Mijn tegenstanders kennen geen genade, 
 ze zijn gemeen en onberekenbaar. 
 Moest ik de goedheid missen van de Heer, 
 waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer! 
 Vertrouw de Heer, wees sterk en wanhoop niet. 
 Wacht op de Heer, houd vol tot je Hem ziet. 

 
Preek 
 
Zingen: Liedboek 835: 1, 2, 3  
 

1   Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2   Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen

 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
3   Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 
Collecte: Diaconie en Evangelisatie 



 
Dankgebed  
 
Viering Avondmaal 
 
Gesproken geloofsbelijdenis 
 
Zingen: GKB (2017) Gezang 177: 1, 3  
 

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
 Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
 Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart, 
 En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
 zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
 en in uw vergeving leef ik nu. 

 
(Kinderen komen terug van de kidsclub) 
 
Korte uitleg bij het Avondmaal, gebed 
 
Nodiging en viering 
 
Zingen: Liedboek 704  
 

1   Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 
2   Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
  



3   Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Zegen 
 
Zingen: ‘Lichtstad met de paar’len poorten’ 
 
1 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wondere stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
refr.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
2 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden godsstad vloeit. 
 
refr.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
3 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn. 
Waar zij rusten van hun werken, 
bij de springende fontein. 
 
refr.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
4 
Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
refr.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

 


