
Liturgie voor zondag 19 mei om 16.30 uur. Br. Beno Munneke 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van Stilte 
 
Zingen Opw 464 (als votum) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 

 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Votum/groet 
 
Zingen Gezang 102b: 1  
 
Ja, de Trooster is gekomen, 
Jezus ging van d' aarde heen. 
Jezus, van u opgenomen, 
liet, o kerk, u niet alleen. 
De beloofde werd gezonden 
en de kracht uit God kwam neer. 
't Past ons juichend, keer op keer, 
zijn verschijning te verkonden. 
Heden is het pinksterfeest 
Looft en dankt de Heilge Geest! 
 
Gebed 
 
  



Lezen: Joël 3 
 

1 Daarna zal zich dit voltrekken: 
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien; 
2 zelfs over slaven en slavinnen 
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten. 
3 Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde: 
bloed en vuur en zuilen van rook. 
4 De zon verandert in duisternis 
en de maan in bloed 
voordat de dag van de HEER komt, 
groot en ontzagwekkend. 
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: 
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, 
zoals de HEER heeft beloofd; 
ieder die Hij roept zal worden gered. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Gezang 103: 1, 9 
 
1 
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, 
schenk haar het heil van Christus' werk, 
stort hemelgaven in haar uit, 
bereid haar toe als reine bruid. 

 
9 
U, Vader, U zij eeuwig eer! 
Lof zij U, Christus, onze Heer! 
U, Geest, van beiden uitgegaan, 
geprezen zij uw grote naam! 

 
Dankzegging en voorbede 
 
Collecte Kerk en Zending en Hulpverlening 
 
  



Zingen Slotlied gezang 179b  
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in de hel; 
op de derde dag opgestaan 
uit de doden; 
opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, 
algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving van de zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. Amen. 

 
Zegen 


