
Liturgie voor zondag 14 april om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike 
 
Votum en groet  
 
Zingen: DNP Psalm 98  
 
1 
Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 
Hij is het die verlossing geeft. 

 
2 
Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 
Laat alle bergen vrolijk zingen; 
rivieren, klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: MSNK ‘Uw liefde raakt nooit op’ 
 
Nog voor ik werd geboren 
Kende U mijn naam 
Wist U al wat ik zou worden 
En waar ik heen zou gaan 
En U hield - U hield van mij 
 
Nu ben ik al wat ouder 
Steeds gaat U met mij mee 
Ook al maak wel eens fouten 
En zit ik daar soms mee 
Maar U houdt - U houdt van mij 
 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op voor mij 
Het stroomt steeds over 

 
Uw liefde is veel groter 
Dan ik bedenken kan 
U staat klaar met open armen 
Als ik weer heb gefaald 
Ja, U houdt - U houdt van mij 
 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op voor mij 
Het stroomt steeds over 
 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op 
Uw liefde raakt nooit op voor mij 
Het stroomt steeds over 

 
(Kinderen naar kidsclub) 
 



Lezen: Johannes 18: 15 – 18   
 
15 Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere 
leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in,  
16 maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de 
kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam 
Petrus mee naar binnen. 17 Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een 
leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18 De knechten en de gerechtsdienaars 
stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; 
ook Petrus ging zich erbij staan warmen. 
 
Lezen: Johannes 18: 25 – 27  
 
25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een 
leerling van Hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26 Maar een van de 
knechten van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had 
afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij Hem was?’ 27 Weer 
ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. 
 
Zingen: GKB (2017) Gezang 243  
 

1 Heer, ik kom tot U, 
 hoor naar mijn gebed. 
 Vergeef mijn zonden nu, 
 en reinig mijn hart. 
 
2 Met uw liefde, Heer, 
 kom mij tegemoet, 
 nu ik mij tot U keer, 
 en maak alles goed. 

 
3 Zie mij voor U staan, 
 zondig en onrein. 
 O Jezus, raak mij aan, 
 van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op uw Woord 
 vestig ik mijn hoop. 
 U leeft en U verhoort 
 mijn bede tot U.

 
Lezen: Johannes 21: 15 – 23  
 
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van 
Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, 
U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg Hij: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik 
van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: 
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor 
de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch 
dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je 
jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde,  



maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en 
je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe 
Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 
20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen 
volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te 
vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 
‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat 
hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23 Op grond 
van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling 
niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer 
Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’ 
 
Preek 
 
Zingen: Opwekking 123  
 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Collecte Kerk en Zending en Hulpverlening 
 
Dankgebed 
 



Zingen: Liedboek 834  
 

1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 

(Kinderen komen terug van de kidsclub) 
 

Leefregel: Kolossenzen 3: 12 – 17  
 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet 
u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en 
geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed 
u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat de vrede 
van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één 
lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; 
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart 
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u 
zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. 
 

Zingen: Liedboek 912  
 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
 toegewijd zijn aan uw eer. 
 Maak mijn uren en mijn tijd 
 tot uw lof en dienst bereid. 
 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
 trouw en vaardig tot uw werk. 
 Maak dat ik mijn voeten zet 
 op de wegen van uw wet. 
 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
 U, mijn koning, hulde biedt. 
 Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
 dat zij uw getuigen zijn. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
 dat ik niets aan U onthoud. 
 Maak mijn kracht en mijn verstand 
 tot een werktuig in uw hand. 
 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
 dat hij U geheiligd zij. 
 Maak mijn hart tot uwe troon, 
 dat uw Heilige Geest er woon'. 
 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
 'k leg voor U haar schatten neer. 
 Neem mijzelf en voor altijd 
 ben ik aan U toegewijd. 

   Zegen 


