
Liturgie vesper Stille Zaterdag 30 maart om 19.30 uur.  
Ds. Anne-Maaike Pathuis 

 

In stilte bereiden we ons voor op de vesper 
 

Zingen: PvN Psalm 130  
 

1 Vanuit het diepe duister 
 vind ik geen uitweg, HEER. 
 Ik schreeuw om redding; luister, 
 geef aandacht, reageer. 
 U kent mijn hele leven, 
 mijn zondige gedrag. 
 Toch wilt U steeds vergeven. 
 Uw naam verdient ontzag! 

 

2 Ik blijf de HEER verwachten, 
 mijn ziel ziet uit naar Hem. 
 Zijn woord vult mijn gedachten; 
 ik hunker naar zijn stem. 
 De HEER laat van zich horen, 
 blijf hopen, Israël! 
 Eens zal de morgen gloren 
 van redding en herstel. 

 

Gebed 
 

Inleiding bij de lezing 
 

Lezing: Johannes 19: 38 – 42  
 

38 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die een leerling van Jezus was, 
maar uit angst voor de Joden in het geheim – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus 
mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.  
39 Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had 
een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40 Ze wikkelden Jezus’ 
lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41 Bij 
de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin 
nog nooit iemand begraven was. 42 Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was 
en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

 

Stilte 
 

Aansteken van de kaars 
 

Zingen: Liedboek 598  
 

Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister, 
is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft, vuur dat nooit meer dooft. 



Gebed 
 
Zingen: Opwekking 717  
 
Stil, mijn ziel, wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
ik rust in U alleen. 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
ik rust in U alleen. 

 
We verlaten, ieder op ons eigen moment, de kerk in stilte 


