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Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
Geen dood en geen leven geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Votum en groet 
 
 



Zingen: DNP Psalm 118: 1, 2  
 
1 
Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 
Laat Israël Hem eer bewijzen: 
'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 
'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 
Als je de HEER dient, laat het horen: 
'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 

 
2 
In mijn benauwdheid, in mijn lijden, 
riep ik het uit: 'HEER, help mij toch!' 
Hij luisterde en Hij bevrijdde; 
wat doet een sterveling mij nog? 
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen; 
ik kijk op mijn belagers neer. 
In plaats van mensen te vertrouwen, 
zoek ik een schuilplaats bij de HEER. 

 
Leefregel: Exodus 20: 2 – 17  (BGT)  
 
2 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de 
slavernij. 
3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 
4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in 
het water leeft. 5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, 
ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. 
Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan 
straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 Maar als 
iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal 
ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie. 
7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal 
ik hem straffen. 
8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en 
bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij 
bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin 
mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen 
die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de 
aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende 
dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van 
gemaakt. 
12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je 
zal geven. 
13 Vermoord niemand. 
14 Ga niet vreemd. 
15 Steel niet. 
16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 
17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn 
slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’ 



Samenvatting in Matteüs 22: 38 – 39  
 
38 ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem 
houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» 39 Maar de 
tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel 
houden als van jezelf.» 
 
Zingen: DNP Psalm 119: 1, 3 

 
1 Als je de weg van Gods geboden gaat, 
 je voeten in het rechte spoor blijft zetten, 
 naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 
 vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
 Een zegen is wat in uw regels staat; 
 U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 
 
3 Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; 
 het houdt je zuiver in je jonge jaren. 
 Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht. 
 Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren; 
 ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht. 
 HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren. 

 
Gebed 
 
Kinderlied: Kinderopwekking 46  
 
Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 
 
Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens als wij 

Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 
Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 
  



 
Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
3x   Jezus is de Zoon van God 
 

Kindermoment 
 
(Kinderen naar de kidsclub) 
 
Lezen: Matteüs 26: 26 – 30  
 
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’  
27 En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 
voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik 
niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang 
hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
Zingen: Liedboek 536: 1, 4 
 

1 Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
 de tien geboden en de veertig slagen, 
 dit hele leven dat geen leven is. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
 Ons is een loflied in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 
Lezen: Matteüs 26: 31 – 35  
 
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want 
er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen 
uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt,  



zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal 
iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, 
nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al 
zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen 
vielen hem daarin bij. 
 
Preek 
 
Luisterlied: ‘Gebed om vergeving’ (Sela) 
 

Ook al keert de wereld U de rug toe: 
‘k ga nooit bij U vandaan! 
Zelfs al moest ik met U sterven, 
ik ga waar U zult gaan. 
Getuig met luide stem: 
ik dien U met mijn leven, 
met alles wat ik ben, 
zal ik mij aan U geven! 
 
Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe, 
ontken ik wie U bent? 
Zelfs al lees ik in uw ogen, 
dat U de reden kent. 
Mijn hart is veel te bang, 
om alles op te geven, 
ontwijkt U al zolang: 
mijn zonde houdt mij tegen! 
 

4x Vergeef mij, 
doorgrond mij. 
 
Sluit uw ogen voor mijn zonden, 
wees mij genadig, God van trouw. 
Was mij schoon van al mijn zonden, 
wees mij genadig, God van trouw. 
 

2x Vergeef mij, 
doorgrond mij. 

 
  



Zingen (ter inleiding op het gebed): DNP Psalm 80: 1 ,6 
 
1 
Hoor naar ons bidden, trouwe herder, 
en leid uw Israël weer verder. 
U troont in heiligheid en pracht. 
Sta op en red uw volk met macht. 
God, toon uw vriendelijk gezicht; 
verschijn met uw bevrijdend licht. 

 
6 
Kom aan uw volk uw vrede geven. 
Laat uw geliefde zoon weer leven. 
Dan roepen wij uw naam weer aan, 
gaan wij nooit meer bij U vandaan. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn met uw bevrijdend licht. 

 
Dankgebed 
 
Collecte Hulpreis Israël, Yad Lami & Lema Ancha  
 
 
(Kinderen terug van de kidsclub) 
 
Zingen: Liedboek 909  
 
1 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2 
Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

 
3 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven 
als God mij leidt kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 
Zegen 


