Liturgie voor zondag 18 februari om 16.30 uur.
Ds. Anne-Maaike Pathuis

Votum en groet

Zingen: GKB Psalm 25: 2,5, 6

2 5
HEER, wijs mij toch zelf de wegen Louter goedheid zijn Gods paden
waar mijn voeten veilig gaan; voor wie leeft naar zijn verbond,
maak mijn hart er toe genegen, daaraan trouw blijft en zijn daden
die blijmoedig in te slaan. slechts op Gods geboden grondt.
God mijns heils, naar wie ik smacht, Zie mij schuldig voor U staan,
wil mij in uw waarheid leiden, HEER, vergeef mijn overtreden,
leer mij, daar ik dag en nacht neem mij om uws naams wil aan,
U gelovig blijf verbeiden. groot zijn uw barmhartigheden.

6

Wie heeft lust de HEER te vrezen,
als het hoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.

Hij mag uit des HEREN hand
voorspoed op zijn weg verwachten.
Het door God beloofde land

erven ook zijn nageslachten.

Gebed
Lezen: Ezechiél 18: 30 — 32

30volk van Israél, Ik zal ieder van jullie beoordelen naar de weg die hij gaat!

— spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer; bega geen misdaden meer, anders brengen
die jullie ten val. 3! Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en
vernieuw je hart en je geest. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israél?

32 De dood van een mens geeft Me geen vreugde — spreekt God, de HEER. Kom tot
inkeer en leef!



Lezen: Marcus 1: 12 - 15

12 \Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 1 Veertig dagen bleef Hij in de
woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van
de wilde dieren, en engelen dienden Hem.

14 Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods
goede nieuws verkondigde. ¥ Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Zingen: NLB 51a 2x

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me.

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me.

Restore unto me the joy of Thy salvation

And renew a right spirit within me.

Lezen: Gewone Catechismus 12

Hoe word je als gedoopte een gelukkig mens?

Door de weg te gaan van geloof en bekering. Dat is: leren om God te vertrouwen als
mijn hemelse Vader, om Jezus te volgen als mijn Heer en om door de kracht van de
Heilige Geest samen met andere gelovigen de nieuwe wereld te verwachten, vol
gerechtigheid en zonder verdriet.

Preek
Luisterlied: Sela ‘Kom tot Hem’
2X Kom als je dorst hebt,
kom naar het water.
Kom als je niets meer te geven hebt, kom.
Kom als je dorst hebt,

kom naar het water.
Kom als je weet wat je nodig hebt, kom.



Dankgebed

Kom tot Hem, kom tot Hem,
open je oren voor zijn stem.
Kom tot Hem, kom tot Hem,
luister en je ziel zal leven.

Kom als je arm bent,

kom naar het water.

Kom als je niets te verliezen hebt, kom
Kom als je rijk bent,

kom naar het water.

Kom als je niets meer te winnen hebt, kom.

Kom tot Hem, kom tot Hem,
open je oren voor zijn stem.
Kom tot Hem, kom tot Hem,
luister en je ziel zal leven.

Kom, ontvang,
drink en eet
van het goede dat Hij geeft.

Kom, ontvang,
drink en eet
van het goede dat Hij geeft.

Kom, ontvang,

drink en eet

van het goede dat Hij overvloedig geeft.
Kom en leef!

Kom tot Hem, kom tot Hem,
open je oren voor zijn stem.
Kom tot Hem, kom tot Hem,
luister en je ziel zal leven.

Kom als je dorst hebt,
kom naar het water.
Kom, deze bron is voor iedereen, kom.



Zingen: Liedboek 370 (a capella)

1 2

Vader, die woont in hemels licht, — Uw wil geschiede, goede God,

uw rijk geeft liefde een gezicht laat ons niet over aan ons lot,

uw naam is waard de hoogste eer! bewaar de aarde voor de dood

Wij bidden om een ommekeer: en geef van dag tot dag ons brood.

wek doden op, maak armen rijk, Vergeef als wij: laat uw geduld

laat komen, Heer, uw koninkrijk. steeds groter zijn dan onze schuld.
3

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk —
want U behoort het koninkrijk,

de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Collecte Kerk en Zending en Hulpverlening
Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedboek 834

1 2
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Schep, God, een nieuwe geest in mij,
God, laat mij voor uw aangezicht, een geest van licht, zo klaar als Gij;
geheel van U vervuld en rein, dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
naar lijf en ziel herboren zijn. en ga de weg die U behaagt.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Zegen



