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¢ Als votum: Zingen: DNP Psalm 121

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.

Ik zie de bergen staan,

daar komt mijn hulp vandaan,

daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde

de hemel en de aarde.

2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:

je helper sluimert niet.

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.

Hij zal zijn volk bewaren.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;
Zijn schaduw, zo dichtbij,

blijft aan je rechterzij.

De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen

en in de nacht jou dragen.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal

bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat —
vOor nu en na dit leven

zal Hij bescherming geven.

* Groet



» Zingen: Opwekking 507

't Is goed om U te ontmoeten,

met uw kinderen U te prijzen. (2%)
U geeft mij vrolijkheid, Heer;

'k zing een lied en geef U eer.

U laat mijn voeten dansen,

U vult mij met uw lied;

U geeft mij reden voor een feest,
een feest.

't Isgoed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied

'k zing een lied

'k zing een lied en geef U eer.

* Gebed
¢ Kindermoment

* Zingen: Opwekking 488

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt,

dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.



Refrein;

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

(2x)



(De kinderen mogen nu
naar de kidsclub toe)

¢ Lezen: Johannes 6:60-69

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:
‘Dat zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?”
Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden

en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan?

Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden

zien opstijgen naar waar Hij eerst was?

Het aardse bestaan leidt tot niets, het is de Geest
die levend maakt. Wat Ik gezegd heb is vol van
Geest en leven. Maar soommigen van jullie .
geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin
wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren.
'‘Daarom heb lk jullie gezegd, zei Hij,

'dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem
door de Vader gegeven is. Toen trokken

veel leerlingen zich terug en gingen niet verder
met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf:
‘Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus gaf
antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wijj
geloven en weten dat U de hellige van God bent.!

* Preek

 Zingen: Sela - 'Wij gaan niet zonder U’

U bent onze God.

Wij passen in uw plan.

U kent ons naam voor naam
en wij zijn uw volk;

wij willen zonder U

geen stap meer verder gaan.



Als U niet met ons meegaat Heer,
dan gaan wij niet; wij blijven hier.

U hebt ons bevrijd.

Wij zijn voor U bestemd,
al dwalen wij soms af.
Zeg ons wat U wilt,
vertel ons wat U denkt;
dan kennen wij uw hart.

Refrein (2x):

Als U niet met ons meegaat Heer,
dan gaan wij niet; wij blijven hier.

Wees niet bang, ik ga met jullie mee.
Wees gerust, ik ben om jullie heen.
Als U niet met ons meegaat Heer,
dan gaan wij niet; wij blijven hier.

* Belijdenis

o Korte uitleg

o Getuigenissen door Nathalie en Nina
o Zingen: Hillsong - 'Oceans’

You call me out upon the waters

The great unknown where feet may fail

And there | find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand



And | will call upon Your Name

And keep my eyes above the waves
When oceans rise

My soul will rest in Your embrace
For | am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide

Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your Name

And keep my eyes above the waves
When oceans rise

My soul will rest in Your embrace
For | am Yours and You are ming, oh
And You are ming, oh

Spirit, lead me

where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me

Take me deeper

than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

[ will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves

My soul will rest in Your embrace
| am Yours and You are mine

(3x)



(De kinderen komen weer
terug van de kidsclub)

o Belijdenisvragen
o Jawoord en zegen
o Jawoord gemeente

* Zingen: Opwekking 710 'Zegen hen'

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;

ga hen niet voorbij.

Regen op hen met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot hen

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in hen.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend waarin wij zelf

tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend waarin wij zelf
tot bron van zegen zijn.

o Cadeaus

* Dankgebed en voorbede
* Collecte

* Zingen: Opwekking 764 ‘Zegekroon'

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Refrein:

Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;,

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

Refrein:
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon,
U overwon, U overwon!

* Zegen



 Zingen: Elevation Worship - ‘'The Blessing’

The Lord bless you and keep you
Make His face shine upon you
and be gracious to you

The Lord turn His face toward you
And give you peace

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

May His favor be upon you

And a thousand generations

And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you and beside you
All around you and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming and your going
In your weeping and rejoicing

He is for you, He is for you

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His presence go before you (Amen)
And behind you and beside you (Amen)

All around you and within you (Amen)
He is with you, He is with you (Amen)

In the morning, in the evening (Amen)
In your coming and your going (Amen)
In your weeping and rejoicing (Amen)

He is for you (Amen)

2x)

(9]

4x)



Inge Bakker

We leven in een wereld die altijd aan het
veranderen is. Toch heb ik ervaren dat er
één ding is die altijd hetzelfde blijft:
Gods liefde voor ons.

Wanneer alles onmogelijk lijkt,

wacht Hij tot wij naar Hem toe komen.
En dan is Hij er voor ons.

Mijn geloof is niet perfect. Toch maak ik vandaag de keuze

om voor de rest van mijn leven voor Hem te kiezen.

Ik geloof dat Hij het is die over ons waakt en ons kracht geeft.
Ik geloof dat Hij uit liefde voor ons is gestorven,

zodat wij gered worden.

Een mooie tekst in deze tijd waarin alles snel moet gaan is
Mattelis 11:28-30: 'Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig

en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

@ Dylan Horst

Eerder dacht ik heel gemakkelijk over

het geloof. Natuurlijk God bestaat en
Jezus heeft voor onze zonden geleden

en is gestorven, dat de Heilige Geest ons
helpt vond ik best vaag. Maar hoe meer ik
er over nadenk begin ik te begrijpen dat
er meer is dan dat. Je bent samen kerk,
de gemeente van God en zo kun je elkaar
helpen en groeien in je geloof.

Johannes 6:67-69 spreekt me aan, want wat Petrus zegt,
daar zie ik mij zelf ook in: Jezus vroeg nu aan de twaalf:
Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus gaf antwoord:
'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden
die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U

de heilige van God bent.’



Twan Siertsema

Van jongs af aan ben ik door mijn ouders
opgevoed met het geloof en ik heb daarmee

al vroeg de liefde van God mogen ervaren.

Ik was er al vrij vroeg van overtuigd dat God
bestaat. Ik ervaar vooral het gevoel van

God in mijn leven tijdens het luisteren naar

Zijn muziek. Maar ook als je om je heen kijkt
naar de wereld; alles is zo mooi en perfect
gemaakt. Dat kan geen toeval zijn. Ik ben dankbaar dat ik bij God mag
horen en ik zou dat graag aan hem en aan de gemeente willen vertellen.

Een lied waar ik veel kracht uithaal is: 'The Blessing'

van Elevation Worship. De tekst spreekt mij aan omdat je daarin
vraagt of God zijn liefde en genade over je wilt uitspreken:
"May His face shine upon you and be gracious to you".

Nina West

Ik ben opgegroeid met het geloof,

waar ik mijn ouders dankbaar voor ben.

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik wil laten
Zien dat Jezus in mij leeft!

Ik merk Jezus liefde in mijn leven, dat hij bij mij
is en dat hij een plan met mijn leven heeft!

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder

: % voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles
wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij
nieuwe kracht, zo goed is hij. (Psalm 23:1-3)

Ik vind het mooi dat de Heer altijd voor mij zorgt en bij mij is.
God geeft mij alles wat ik nodig heb. Het geeft mij een veilig
gevoel dat God er altijd is.



Nathalie Wolthuis

Voor mij betekent het geloof een houvast
in dit af en toe moeilijke leven.

Dat ik hier nu mag staan en JA' zal zeggen
tegen God, vind ik dan ook heel speciaal.
Doordat ik in Hem geloof weet ik dat ik

. nooit bang hoef te zijn om een onbekende
toekomst toe te vertrouwen aan een God
die bekend is. Als ik blijf bidden en vragen
te veranderen naar Zijn wil, dan zal ik op een dag zijn zoals Hij

wil dat ik ben in mijn leven met Hem. Mede hierom weet ik zeker
dat ik geloof in een God, niet omdat mijn ouders mij dit geleerd
hebben, maar omdat ik echt heb ervaren hoe geweldig Hij is.

1 Thessalonicenzen 5:18: Dank God altijd, wat er ook gebeurt.
Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen.

Deze bijbeltekst helpt mij eraan te herinneren dat wat er ook
gebeurt in het leven, je God hier altijd voor moet danken.

De keuzes die ik dan ook maak in dit leven, zijn bindend voor
het leven na dit leven. Daarom weet ik dat mensen alleen goede
raad geven, maar dat God leiding geeft.



