
Liturgie voor zondag 14 januari om 16.30 uur.  
Ds. H. Zeilstra 
 
Votum en zegengroet 
 
GK06 Gezang  
 

Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed 
 
Matteüs 5: 20 – 26   
 
20 Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet 
binnengaan. 
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. 
Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 Dit zeg Ik 
daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor nietsnut uitmaakt, zal zich 
moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur 
van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar 
brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, 24 laat je gave 
dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer 
brengen. 25 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg 
bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de 
gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij 
voor je ook de laatste cent betaald hebt. 
 
Matteüs 7: 28 – 8: 3 
 
28 Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van 
zijn onderricht, 29 want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun 
schriftgeleerden.  
1 Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem. 



2 Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij wierp zich 
voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ 3 Jezus strekte zijn 
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij van zijn 
ziekte gereinigd. 
 
Psalm 139: 1, 2, 11  
 

1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, 
 mijn hart ligt open voor uw oog. 
 U kent mijn zitten en mijn gaan, 
 mijn denken zelfs kunt U verstaan. 
 Waar ik ook ben, U komt mij tegen, 
 U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 
2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord, 
 of U hebt alles reeds gehoord. 
 Omgeeft mij niet aan elke kant 
 op heel mijn pad uw sterke hand? 
 Mijn kennis is te klein bevonden, 
 ik kan dit alles niet doorgronden. 
 
11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. 
 Zijn mijn gedachten tot uw eer? 
 Zie of mijn wegen heilig zijn, 
 mijn paden recht, mijn daden rein. 
 En doe mij toch met vaste schreden 
 de weg van eeuwig heil betreden. 

 
Preek 
 
Opwekking 642  
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 



Leid mij steeds weer naar het water; 
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
GK06 Gezang 107: 1, 3  
 

1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 

 
3 
Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

 
Gebed 
 
Collecte Kerk en Theologische Universiteit 
 
GK06 Gezang 160: 1, 2  
 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Zegen 


