
Liturgie voor zondag 24 december om 10.00 uur.   
Ds. R.F. Telgenhof te Assen  
 
Voorafgaand aan de dienst: 
Koor: When love was born (Mark Schulz) 
 
Opening en mededelingen KR 
 
Adventsmoment 
 
Aansteken 4e adventskaars 
 
Filmpje (Wiep Oosting) 
 
Zingen GKB 78: 1, 2  
 

1 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
Gij, 's werelds hoogst verlangen, 
des stervlings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte 
wat U behaaglijk zij. 

   
2 
'k Lag machteloos gebonden, 
Gij komt en maakt mij vrij; 
ik was bevlekt met zonden, 
Gij komt en reinigt mij. 
Het leven was mij sterven, 
tot Gij mij op deedt staan; 
Gij doet mij schatten erven 
die nimmermeer vergaan. 

 
Votum en Groet  
 
Zingen Advents samenzang: 
 
 Gaudete (Sela) 
 
 

Koor: 
Gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper! 

 
Mannen: 
Al wie verwacht 
wordt niet teleurgesteld. 
Hij is nabij, 
dat is ons verteld. 
Zie de schitterende ster 
aan de hemel staan. 
Onze redding komt eraan. 
 
  



Vrouwen: 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: 
Jezus komt, Jezus redt. 
 
Allen: 
Al valt de nacht, 
lijkt alle hoop vervaagd, 
Hij laat ons zien 
dat de morgen daagt. 
Zie de stralen van de zon, 
zie de dag breekt aan. 
Onze redding komt eraan.

2x 
Allen: 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 
Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: 
Jezus komt, Jezus redt. 
 
2x 
Koor: 
Gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper! 

 
 De minsten van de Mensen (Sela) 
 

Wij zingen van die wonderlijke nacht, 
de hemelkoren zongen voor de herders. 
Een kleine baby bleek de grote redder 
waar deze wereld zo op had gewacht. 
 
Heer, U wijst een nieuwe weg, 
doet wat niemand had verwacht. 
De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht 
aan de herders op de velden, 
aan de minsten van de mensen. 
U was er voor hen. 
Juist aan hen hebt U gedacht. 
  
Wij zingen van uw wonderlijke werk. 
Heer Jezus, vol van God waren uw daden, 
met U begon het jaar van Gods genade: 
geen keten en geen ziekte was te sterk. 
 
Heer, U wijst een nieuwe weg, 
doet wat niemand had verwacht. 
De boodschap van de vrijheid 
werd het eerst gebracht 
aan de schapen zonder herder, 
aan de minsten van de mensen. 



U was er voor hen. 
Juist aan hen hebt U gedacht. 
Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn. 
Leer ons meer en meer de minste te zijn. 
Zo gaan wij de weg van uw koninkrijk. 
Heer, U komt dichtbij en U zet ons overeind. 
 
Heer, U wijst een nieuwe weg, 
doet wat niemand had verwacht. 
De boodschap van verlossing 
klinkt in onze nacht. 
Heer, we hebben niks te geven, 
maar we zingen, want we weten: 
U bent er voor ons. 
U bent er voor ons. 
U bent er voor ons. 
U hebt ook aan ons gedacht. 

 
 Nu laat u mij in Vrede gaan (Sela) met gebed tijdens het lied 
 
 
Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed 
als U ons ongezien ontmoet. 
 
U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 

 
Gebed 
 
Nu laat U mij in vrede gaan, 
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 
 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 
 
Nu laat U mij in vrede gaan. 

 
  



Kindermoment + lied  
 
In een stal in Bethlehem 
Hoe kwetsbaar klein kwam God 
dichtbij 
Koningskind, dat kwam voor mij 
Zoon van God is Hij 
 
Herders zien een stralend licht 
De hemel zingt een prachtig lied 
Ere aan de hoogste Heer 
Zoon van God is Hij 
 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
  
Vol liefde klinkt vandaag Zijn stem 
Ik ben zo blij dat ik Jezus ken 
En dankbaar dat ik dankzij Hem 
Een kind van God mag zijn 
 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij

 
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
       It's Christmas time 
 
Dance en shuffle op de Christmas beat 
Kom op iedereen en move your feet 
Dance en shuffle op de Christmas beat 
It's Christmas time  
 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 
It's Christmas time 
Who oh 
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
 
Jezus Christus Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
Jezus Christus Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 

 
Schriftlezing. Jesaja 65: 17 – 25   
 

17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 



Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen 
en me verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25 Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 
Schriftlezing Lucas 1: 26 – 38   
 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een 
afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar 
huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’  
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting 
te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God 
heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, 
en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer,  



zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn 
over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom 
zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, 
ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is 
nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer 
alleen. 
 
Schriftlezing Filippenzen 4: 4 – 9  
 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets 
bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem 
in uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart 
en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
8 Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, 
rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en 
lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld 
en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. 
 
Verkondiging  
 
Samenzang: Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws 
bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
  



Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen.

3x 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Dankgebed  
 
Collectemoment Kerk en Theologische Universiteit 
 
Zingen: Wat een geweldige nacht (Lef)  
Als het al 11:15 is, dan gelijk door naar slotlied. 
 
De herders zagen de kleine baby 
die bij zijn moeder lag. 
Het was de Redder, daar in die kribbe. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
De herders konden het niet verzwijgen, 
vertelden iedereen 
over het wonder van zijn geboorte. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer!

 
O wat een nacht, o wat een nacht. 
De geweldigste nacht! 
O wat een nacht, o wat een nacht. 
De geweldigste nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
Alles is vredig, alles is rustig. 
Een ster schijnt in de lucht. 
Het Kind van Bethlehem 
is onze Koning. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 

 
  



Zingen: Slotlied: mag ik jou tot zegen zijn (Sela) 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  

 
 
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 
 
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 

 
Zegen  
 
Na de dienst: 
Koor: I heard the bells on christmas day (Casting Crowns) 
 
 


