
Liturgie voor kerstdag 25 december om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike Pathuis  
 

Afkondigingen door ouderling 
 

Kerstmoment  
 

Lezen: Jesaja 9: 1 en 5 
 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
 
5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

 

5e kaars aansteken 
 

Zingen: Opwekking 525  
 

Jubel het uit. 
De Heer is hier; 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel en aarde, zingt! 
Dus hemel, dus hemel 
en aarde, zingt! 
  

Jubel het uit. 
De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugde-,  
een vreugdelied voor Hem!

 
  
Zijn koningschap 
zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde die Hij bracht, 
de liefde, de liefde 
die Hij bracht! 
 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugdelied voor Hem, 
een vreugde-,  
een vreugdelied voor Hem! 



Votum en groet  
 

Zingen: Liedboek 477  
 

1 Komt allen tezamen, 
 jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der englen hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
   

2 De hemelse englen 
 riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar 't schamel dak. 
 Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
   

3 Het licht van de Vader, 
 licht van den beginne, 
 zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
 goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
   

4 O Kind, ons geboren, 
 liggend in de kribbe, 
 neem onze liefde in genade aan! 
 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die Koning. 
   

5 Zingt aarde en hemel, 
 zingt nu engelenkoren, 
 zingt alle scharen rondom de troon: 
 Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die koning. 



Gebed 
 
Kindermoment  
 
Gesprekje met kinderen voorstellen 
 
Lezen: Lucas 2: 1 – 7  (BGT)  
 
1 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle 
inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer dat dit 
gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3  Iedereen 
moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen 
alle mensen op reis. 
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. 
Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging 
samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was 
zwanger. 
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7 Het was Maria’s 
eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een 
voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 
 
Kinderliederen met dansjes:  
 
MSNK – ‘Laat het kerst zijn’ 
 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Jezus kwam voor jou en mij 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Voor iedereen van groot tot klein 
 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 
Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart 

 
Dus laat het Kerst zijn! 
Dus laat het Kerst zijn! 
 
Het is zover, de kaarsjes 
Branden en de openhaard 
Knettert vrolijk en ik ruik 
De zoete dennegeur 
En we eten iets speciaals 
 
Het is zover, 
Jingle Bells klinkt weer in de 
winkelstraat 
Ik kon vannacht niet slapen 
En toch voel ik mij supergoed 
Want ik weet hoe Kerst is bedoeld 
 
 



Hier heb ik zolang op gewacht: 
Vandaag is de grote dag 
Het feest dat Jezus kwam! 
 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Jezus kwam voor jou en mij 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Voor iedereen van groot tot klein 
 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 
Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart 
Dus laat het Kerst zijn! 
 
Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou 
 

Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou 
 
Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou 
 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 
Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart 
Dus laat het Kerst zijn! 
Laat het Kerst zijn!  

 
MSNK – ‘Christmas Time’ 
 
In een stal in Bethlehem 
Hoe kwetsbaar klein kwam God dichtbij 
Koningskind, dat kwam voor mij 
Zoon van God is Hij 
 
Herders zien een stralend licht 
De hemel zingt een prachtig lied 
Ere aan de hoogste Heer 
Zoon van God is Hij 

 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
  
  



Vol liefde klinkt vandaag Zijn stem 
Ik ben zo blij dat ik Jezus ken 
En dankbaar dat ik dankzij Hem 
Een kind van God mag zijn 
 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij  
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
       It's Christmas time 
 
Dance en shuffle op de Christmas beat 
Kom op iedereen en move your feet 
Dance en shuffle op de Christmas beat 
It's Christmas time 

 
Hoor de hemel zingt 
Zie het stralend licht 
Dat voor ieder schijnt en nooit 
verdwijnt 
Jezus Christus, Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 
It's Christmas time 
Who oh 
 
Laat het Kerstfeest zijn 
Laat het Kerstfeest zijn 
It is Christmas time 
 
Jezus Christus Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
Jezus Christus Zoon van God 
Kwam voor jou en mij 
 

 
Lezen: Lucas 2: 8 – 20  
 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 
grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen 
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het zagen, 
vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug,  



terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
 
Preek 
 
Zingen: LEV – ‘Wat een geweldige nacht’ 
 
De herders zagen de kleine baby 
die bij zijn moeder lag. 
Het was de Redder, daar in die kribbe. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
De herders konden het niet 
verzwijgen, 
vertelden iedereen 
over het wonder van zijn geboorte. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer!  

 
O wat een nacht, o wat een nacht. 
De geweldigste nacht! 
O wat een nacht, o wat een nacht. 
De geweldigste nacht! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
Engelen zingen samen: Halleluja! 
Kom, ontvang het Koningskind. 
Gods liefde daalde neer, 
en we zingen: 
Jezus is de Heer! 
Jezus is de Heer! 
 
Alles is vredig, alles is rustig. 
Een ster schijnt in de lucht. 
Het Kind van Bethlehem 
is onze Koning. 
Wat een geweldige nacht! 
Wat een geweldige nacht! 

 
  



Zingen: Sela – ‘Wij trekken in een lange stoet’ 
 
 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer! 
 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 

 
Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
wij loven U, koning en Heer! 
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer! 

 
Dankgebed 
 
Collecte Voedselbank 
 
Luisterlied: ‘Kersvers kerstmis’ 
 
Misschien heb je de Kerst 
Al tien keer meegemaakt 
En ben je soms vergeten 
Waar het eigenlijk om gaat 
Denk je aan die slingers 
De lampjes in de boom 
Of vind je kersttradities 
Eigenlijk maar stom? 
 
Deze Kerst is anders 
Dan ooit is geweest 
Want Jezus is de reden 
Zonder Hem is Kerst mis! 
 

Het is een kersvers Kerstmis 
Het is een kersvers Kerstmis 
Want omdat Jezus er is 
Is deze Kerst op z'n best! 
 
Geen kerstman te bekennen 
Op die eerste kerstdag. 
Nee, het was God's eigen Zoon 
Die in een kribbe lag 
Het is geen nep verhaaltje 
Van een rendier en een slee 
Nee, Hij kwam regelrecht 
Voor mij en iedereen! 
 
 



Deze Kerst is anders 
Dan ooit is geweest 
Want Jezus is de reden 
Zonder Hem is Kerst mis! 

2x 
Het is een kersvers Kerstmis 
Het is een kersvers Kerstmis 
Want omdat Jezus er is 
Is deze Kerst op z'n best! 

Zingen: Liedboek 481  
 

1   Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

   

2   Hij, die heerst op 's hemels troon, 
here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

   

3   Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 

Zegen  
 

Zingen: GKB (2006) Gezang 50 
 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen een welbehagen, 
in de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen,  
amen. 


