
Liturgie voor zondag 5 november om 16.30 uur.  
Ds. W. Jagersma te Assen Zuid 
 
Welkom 
 
Votum en groet  
 
Sela: U bent hier   
 

Jezus, U blijft niet op afstand staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
  
Hier ben ik in uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan. 
  
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
  
Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 
  
Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 
In uw armen vind ik nieuwe kracht.  
Niemand anders dan U alleen, 
draagt mij door dit leven heen. 
 
2x 
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 

 
Gebed   
 



Lezen: Psalm 29 
 

1 Een psalm van David. 
 

Erken de HEER, o goden, 
erken de HEER, zijn macht en majesteit, 
2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, 
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie. 
 

3 De stem van de HEER boven de wateren, 
de God vol majesteit doet de donder rollen, 
de HEER boven de wijde wateren, 
4 de stem van de HEER vol kracht, 
de stem van de HEER vol glorie. 
 

5 De stem van de HEER splijt ceders, 
de HEER splijt de ceders van de Libanon. 
6 Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf 
en de Sirjon als het jong van een wilde stier. 
 

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen, 
8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven, 
beven doet de HEER de woestijn van Kades. 
9 De stem van de HEER doet de hinden kalven 
en de geiten hun jongen werpen. 
‘Majesteit!’ roept heel zijn paleis. 
 

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed, 
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig. 
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, 
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede. 

 

Zingen Psalm 29: 1 – 2   
 
1 
Hemelingen, buigt u neer, 
geeft de HERE kracht en eer, 
geeft de HERE heerlijkheid, 
looft zijn naam en majesteit. 
Looft Hem om zijn grote daden, 
dient Hem in uw feestgewaden. 
Komt u voor de HERE buigen, 
hulde aan uw God betuigen. 

   
2 
Machtig is des HEREN stem, 
wateren weerkaatsen hem. 
Door de God der heerlijkheid 
klinkt de donder wereldwijd. 
Boven het geweld der meren 
klinkt de sterke stem des HEREN, 
want des HEREN stem is krachtig, 
vol van luister, groots en machtig. 



Preek  
 
Lied: ‘God en God alleen’  
 

 God en God alleen, 
 creëerde alle schoonheid om ons heen. 
 Van het grootste tot het kleinst, 
 het wonder van het zijn, 
 van God en God alleen. 
 
 God en God alleen, 
 onthult de waarheid die aan ons verscheen, 
 en ieder streven van een man, 
 zal wijken voor het plan, 
 van God en God alleen. 
 
 God en God alleen, 
 Zijn glorie straalt door heel de schepping heen. 
 Laat al wat zingen kan, 
 de glorie zingen van, 
 van God en God alleen! 
 
 God en God alleen, 
 heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend, 
 en ons dankbare refrein, 
 zal nooit voleindigd zijn, 
 voor God en God alleen! 
 
2x God en God alleen, 
 Zijn glorie straalt door heel de schepping heen. 
 Laat al wat zingen kan, 
 de glorie zingen van, 
 van God en God alleen! 
 
 Laat al wat zingen kan, 
 de glorie zingen van, 
 van God en God alleen! 

 
Gebed  
 
  



Geloofsbelijdenis + Gezang 165  
 
Machtig God, sterke Rots 
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U. 
Glorie voor uw naam.  
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig.  
Stralend licht, morgenster, 
niemand is als U.  
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon,  
prijst de Geest die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid.  

 
Machtig God, sterke Rots 
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U. 
Glorie voor uw naam.  
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig.  
Stralend licht, morgenster, 
niemand is als U.  
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon,  
prijst de Geest die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid.  

 
Prijst de Vader, prijst de Zoon,  
prijst de Geest die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Collecte  
 
GKB Gezang 108 
 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht. 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 

 
Zegen 


