
Liturgie voor zondag 5 november om 10.00 uur.   
Br. Geert Bondt 
 
Votum en groet (van Sela)  
 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 

 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen! 
Hallelujah, hallelujah, amen! 

 
Zingen: Sela; Als ik naar de bergen kijk  
 
Als ik naar de bergen kijk, 
het pad dat ik moet gaan, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Als ik naar de bergen kijk, 
de diepte van het dal, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Wie vangt mij als ik val? 
 
Onze Heer die alles maakte, 
de schaduw op ons pad, 
blijft met ons verbonden. 
Hij waakt bij elke stap. 
Onze Heer die alles maakte, 
beschermer voor altijd. 
Waar wij gaan en komen, 
Hij blijft in eeuwigheid. 

 
Wie wijst mij de weg omhoog 
als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
naar wat mij richting geeft? 
 
Wie gaat met mij door het dal, 
het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 
 
2x   Onze Heer die alles maakte, 
de schaduw op ons pad, 
blijft met ons verbonden. 
Hij waakt bij elke stap. 
Onze Heer die alles maakte, 
beschermer voor altijd. 
Waar wij gaan en komen, 
Hij blijft in eeuwigheid. 

 
  



Zingen: Opwekking 765  
 
2x   Uw vrede vult dit huis; 
een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm 
wie naar U verlangt. 
Uw Geest daalt op ons leven neer. 
  
En uw liefdeslied 
vervult ons met aanbidding. 
Uw Geest getuigt in ons. 
  
Wij zingen: Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
  
Verwelkomd en vernieuwd; 
één gemaakt met U, 
door het kruis dat ons verzoent. 
Het hemelkoor verstilt, 
als uw zachte stem 
over onze levens zingt.

 
  
Uw genadelied 
vervult ons nu met dankbaarheid. 
Uw Geest getuigt in ons. 
  
Wij zingen: Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
 
 
 

 
Zingen: Casting Crowns; Here’s my heart 
 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 
I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 

 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 
I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 
You are strong, You are sure 
You are life, You endure 
You are good, always true 
You are life breaking through 



Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 
Here’s my life Lord, 
Here’s my life Lord, 
Here’s my life Lord, 
Speak what is true 
Speak what is true 
 
You are more than enough 
You are here, You are love 
You are hope, You are grace 
You’re all I have, You’re everything 
 

Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 
Here’s my life Lord, 
Here’s my life Lord, 
Here’s my life Lord, 
Speak what is true 
Speak what is true 
 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Here’s my heart Lord, 
Speak what is true 
 

Gebed  
 
Kindermoment – God houdt van je en daarom hoef je niet bang te zijn. 
 
Zingen met de kinderen: Opwekking kids 77  
 

God kent jou 

vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 

 
God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 

 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

 
Samenvatting wet – Levenshouding hart omhoog naar de Here 
 



Kinderen gaan naar de kidsclub 
 
Lezen: Johannes 19: 23 – 24  
 
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, 
voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van 
boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar 
laten we loten wie het hebben mag.’ Zo moest in vervulling gaan wat de Schrift zegt: 
‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is 
wat de soldaten deden. 
 
Preek  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid; Maak ons hart onrustig 
 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
  
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

  
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
  
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

  
Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

 
Collecte  
 
Zingen: Casting Crowns; Who am I  
 
Who am I? 
That the Lord of all the earth, 
Would care to know my name, 
Would care to feel my hurt. 

Who am I? 
That the bright and morning star, 
Would choose to light the way, 
For my ever wandering heart. 
 
  



Not because of who I am, 
But because of what you've done. 
Not because of what I've done, 
But because of who you are. 
 
I am a flower quickly fading, 
Here today and gone tomorrow, 
A wave tossed in the ocean, 
A vapor in the wind. 
Still you hear me when I'm calling, 
Lord, you catch me when I'm falling, 
And you've told me who I am (I am) 
I am yours. 
I am yours. 
 
Who am I? 
That the eyes that see my sin 
Would look on me with love 
And watch me rise again. 
Who am I? 
That the voice that calmed the sea, 
Would call out through the rain, 
And calm the storm in me. 
 
Not because of who I am, 
But because of what you've done. 
Not because of what I've done, 
But because of who you are. 
 

I am a flower quickly fading, 
Here today and gone tomorrow, 
A wave tossed in the ocean, 
A vapor in the wind. 
Still you hear me when I'm calling, 
Lord, you catch me when I'm falling, 
And you've told me who I am (I am) 
I am yours. 
 
Not because of who I am, 
But because of what you've done. 
Not because of what I've done, 
But because of who you are. 
 
I am a flower quickly fading, 
Here today and gone tomorrow, 
A wave tossed in the ocean, 
A vapor in the wind. 
Still you hear me when I'm calling, 
Lord, you catch me when I'm falling, 
And you've told me who I am (I am) 
I am yours. 
 
I am yours. 
I am yours. 
Whom shall I fear? 
Whom shall I fear? 
'Cause I am yours. 
I am yours. 

 
Zingen: Psalm 121 op de berijming van Opwekking 640 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

  
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
 
 



U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
  
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  

U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

 
Zegen 


