
Liturgie voor zondag 26 november om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Votum en groet 
 
Zingen: DNP Psalm 92: 1, 5, 6  
 

1   Goed is het U te danken, 
uw naam te prijzen, HEER, 
te zingen tot uw eer 
bij harp- en citerklanken. 
Goed is het in de morgen 
te spreken van uw macht. 
Goed is het in de nacht 
te danken voor uw zorgen. 

 
5   Rechtvaardigen floreren 
als palmen in de zon, 
zoals op Libanon 
de ceders imponeren. 
Ze staan gericht naar boven, 
geworteld op Gods plein – 
de plaats waar God wil zijn, 
de plek om Hem te loven. 

 
6  Ze blijven alle dagen 
hoe oud ook, sterk en fris. 
God die rechtvaardig is, 
laat hen veel vruchten dragen. 
‘De HEER is te vertrouwen’ 
zo klinkt het uit hun mond, 
‘Hij geeft ons vaste grond; 
op Hem kunnen we bouwen.’ 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: MSNK – ‘Geen zorgen’ 
 

Ohwo oh oh 
Ohwo oh oh 

Who oh oh oh 
Who oh oh oh 
Ohwho oh oh 

 
Hé jij daar, take it easy en luister eens 
Het leven gaat soms hard, met zo'n sneltreinvaart 
Dat je helemaal kan vergeten om even rust te nemen 
Naar school, sport, muziekles, op tijd zijn voor het eten 
Huiswerk maken, en wanneer je dan lekker zit staat je tv aan 
Weet je wel dat je God je Zijn vrede wil geven? 

 
 



Doe effe chill 
En wees niet gestrest 
Maak je geen zorgen 
Dat is wat Jezus zegt 

 

Wees even stil 
En luister naar Hem 
Dan weet je dat morgen 
Ook weer zorgt voor zichzelf 

De toets van morgen, je spreekbeurt 
Ruzie met je broertje, noem het maar op 
Je kan er bijna niet van slapen 
Maar al die zorgen maken, is dat echt wel nodig? 
Weet je, je mag je zorgen aan God geven 
En Hij maakt je chill en relax van binnen 
Dus praat met God, want Zijn liefde 
Raakt never, never, nooit op 

 
Doe effe chill 
En wees niet gestrest 
Maak je geen zorgen 
Dat is wat Jezus zegt 
 
Wees even stil 
En luister naar Hem 
Dan weet je dat morgen 
Ook weer zorgt voor zichzelf 
 
Ohwo oh oh 
Ohwo oh oh 
Who oh oh oh 
Who oh oh oh 
Ohwho oh oh 

 
Doe effe chill 
En wees niet gestrest 
Maak je geen zorgen 
Nee 
Dat is wat Jezus zegt 
 
Doe effe chill 
En wees niet gestrest 
Maak je geen zorgen 
Nee 
Maak je geen zorgen 
Nee 
En weet je dat morgen  
Ook weer zorgt voor zichzelf 

 
Kinderen gaan naar de kidsclub  
 
Lezen: Psalm 90 
 

1 Een gebed van Mozes, de godsman. 
 
Heer, U bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht. 
2 Nog voor de bergen waren geboren, 
voor U aarde en land had gebaard – 
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 



3 U doet de sterveling terugkeren tot stof 
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 
4 Duizend jaar zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren die voorbij is, 
niet meer dan een wake in de nacht. 
 

5 U vaagt ons weg als slaap 
in de morgen, als opschietend gras 
6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 
en ’s avonds verwelkt en verdort. 
 

7 Wij komen om door uw toorn, 
door uw woede bezwijken wij. 
8 U hebt onze zonden vóór u geleid, 
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 
 

9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, 
wij beëindigen onze jaren in een zucht. 
10 Zeventig jaar duren onze dagen, 
of tachtig als wij sterk zijn. 
Het beste daarvan is moeite en leed, 
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 
 

11 Wie kent de kracht van uw toorn, 
wie vreest oprecht uw woede? 
12 Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. 
 

13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? 
Ontferm u over uw dienaren. 
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
 

15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde, 
de jaren dat wij ellende doorstonden. 
16 Toon uw daden aan uw dienaren, 
maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 
 

17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen, bevestig dat. 

 



Preek 
 
Zingen: GKB (2017) Gezang 229  
 

1 
Wij zingen God ter ere 
in grote dankbaarheid 
daar Hij ons leven leidt 
en weet wat wij ontberen. 
Hij maakte ons genegen 
te zorgen voor elkaar. 
Zo zien wij jaar na jaar 
zijn goedheid en zijn zegen. 
   
2 
Al krimpen mijn gedachten 
en raak ik woorden kwijt, 
verlies ik taal en tijd, 
uw woord is levenskrachtig. 
Er zijn herinneringen, 
uw hartslag in mijn oor, 
als ik klanken hoor  
en psalmen mee kan zingen. 

   
3 
O Christus, man van smarten, 
herhaal in ons gemis 
dat er verwachting is. 
Wij hopen zo van harte 
eens recht van lijf en leden 
te lopen in uw licht. 
Met jeugd en vergezicht 
zult U ons nieuw bekleden. 
   
4 
In geven en ontvangen 
is ons de Heer nabij. 
Van hand tot hand geeft Hij 
de zorg die wij verlangen. 
Nu loven wij U, Here, 
die onze handen vult 
met lijden en geduld; 
U brengt uw werk tot ere. 

 
Gedachtenismoment 
 
Zingen: Liedboek 598 ‘Als alles duister is’ (3x) 
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
Gedenken gemeenteleden 
 

Janny Leemhuis-Kleefsman * 7 juni 1932 † 20 maart 2023 
 
Onna Pieterdina Hogeveen-Veenstra * 15 april 1937 † 1 april 2023 
 
Jan Arie Koppelaar * 10 januari 1934 † 1 mei 2023 

 
  



Luisterlied ‘De mensen die we missen’. 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 

 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

 
 



Zingen: Liedboek 727: 1, 2, 3, 4 
 

1 Voor alle heilgen in de heerlijkheid 
 die U beleden in hun aardse strijd, 
 zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
 Halleluja, halleluja! 
   
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
 Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
 Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
 Halleluja, halleluja! 
   
3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
 moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
 tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
 Halleluja, halleluja! 
   
4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
 toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
 wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
 Halleluja, halleluja! 

 
Terugkoppeling kidsclub 
 
Dankgebed 
 
Collectemoment Kerk en Evangelisatie 
 
Zingen: Liedboek 103c: 1, 2, 4 
 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

   
2 
Looft Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

   
  



4 
Snel vergaan de mensenkindren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 

 
Zegen 
 
Amen: Zingen: Liedboek 103c: 5  
 

5 Engelen, zingt ja en amen 
 met de Koning oog in oog! 
 Zon en maan, buigt u tezamen 
 en gij sterren hemelhoog! 
 Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
 looft Hem, die het al bewoog! 


