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Vooraf Zingen Opwekking 488  
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
  
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Votum en groet gezongen amen 
 
  



Zingen Psalm 27: 3, 7 
 

3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, 
 één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: 
 om in zijn tempel al mijn levensdagen 
 bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. 
 Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, 
 wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, 
 zijn schone dienst, verricht in heiligheid. 
 Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem. 
   
7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven 
 mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
 mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
 Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; 
 in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. 
 Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. 
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER! 

 
Gebed 
 
Wet  
 
Zingen Lied bij de Wet ( melodie: Psalm 6) 
 
1   Uw Liefde, Heer, zo heilig 
verlangt dat ik mij reinig 
van heel mijn zondenlast. 
U hebt Uw wet gegeven 
om liefderijk te leven 
zoals Uw kind’ren past. 

 
2   Uw Zoon geeft ons verzoening, 
volledige voldoening 
van onze diepe schuld. 
Waar wij steeds zwak in bleven 
heeft Hij U kunnen geven: 
Hij heeft Uw wet vervuld. 

 
3   Uw Geest zal mij nu leiden 
om zonde te bestrijden, 
opdat ik U vereer. 
Door Hem zal ik nu groeien, 
in hoop en liefde bloeien, 
‘k zal leven tot Uw eer. 

 
  



Genadeverkondiging 1 Korintiërs 1: 8, 9 
 
8 Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen 
op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9 God, door wie u geroepen bent om één te 
zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 
 
GK Gezang 161: 4  
 

4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. 
 U die via duizend wegen ons hier samenbracht; 
 en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
 om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Lezen Lukas 7: 18 – 23  
 
18 Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep 
twee van zijn leerlingen bij zich 19 en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten 
vragen: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’  
20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden ze: ‘Johannes de Doper stuurt 
ons om U te vragen: “Bent U degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten?”’ 21 Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei 
aandoeningen en van kwade geesten, en Hij gaf tal van blinden het 
gezichtsvermogen terug. 22 Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en 
gehoord hebben: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een 
huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan 
armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 23 Gelukkig is degene die aan Mij 
geen aanstoot neemt.’ 
 
Zingen Psalm 12: 4  
 

4 Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, 
 zuivere woorden, onvervalst en klaar, 
 als zilver dat de smeltkroes zeven malen 
 gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar. 

 
Tekst HC zondag 7 
 
Vraag 20: 
Krijgen dan alle mensen door Christus het heil terug, zoals zij in Adam veroordeeld 
zijn? 



  
Antwoord: 
Nee, maar alleen zij die door waar geloof bij Hem worden ingelijfd en al zijn 
weldaden aannemen. 
 
Vraag 21: 
Wat is waar geloof? 
  
Antwoord: 
Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God 
ons in zijn Woord geopenbaard heeft. 
Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn 
hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, 
eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, 
alleen op grond van de verdienste van Christus. 
 
Vraag 22: 
Wat moet een christen geloven? 
  
Antwoord: 
Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. 
Daarvan geven de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof een 
samenvatting. 
 
Vraag 23: 
Hoe luiden die artikelen? 
  
Antwoord: 
I 
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
II 
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in de hel; 
5 op de derde dag opgestaan uit de doden; 
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader; 
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
III 
8 Ik geloof in de Heilige Geest. 
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 



10 vergeving van de zonden; 
11 opstanding van het vlees; 
12 en een eeuwig leven. 
 
Preek  
 
Zingen GK Gezang 164 in canon 2 x  
 

1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
 Wij prijzen U als onze Heer. 
2 Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, 
 kom tot uw doel met ieder van ons. 
3 Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat 
 U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 
Gebed 
 
Zingen Lied voor Cor en Anne-Maaike  (wijs: psalm 101) 
 

1  De God, die ons het leven heeft gegeven,/ 
 doet ons als mensen in Zijn liefde leven./ 
 Daarbij verbindt Hij mensen aan elkaar,/ 
 zoals dit paar. 
 
2  Wij leerden Anne-Maaike aardig kennen./ 
 Met Cor wordt dat voor ons nog even wennen./ 
 Dat hij veel meer is dan "die-man-van-haar"/ 
 is zonneklaar!/ 
 
3  Dit is een mooi moment om in ons midden/ 
 aan Cor en Anne-Maaike toe te bidden,/ 
 dat God op al hun wegen met hen gaat/ 
 en nooit verlaat. 

 
Gebed, voorbeden 
 
Collecten kerk en Zending en Hulpverlening 
 
  



Zingen Psalm 134  
 
1   Komt allen, dienaars van de HEER, 
zegent zijn naam en geeft Hem eer, 
U die in 't huis des HEREN staat 
en in de nacht Hem dienen gaat. 

   
2…Heft nu uw handen naar omhoog, 
richt op het heiligdom uw oog. 
Brengt uit des HEREN tempelhof 
aan Hem uw dank, uw lied en lof. 

 
3…Uit Sion dale op u neer 
de zegen van uw God, de HEER, 
die hemel, aarde, al wat leeft, 
zijn naam ter eer geschapen heeft. 

 
Zegen  
 
Sela; Toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons 
beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons 
beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 


