
Liturgie voor zondag 9 juli om 10.00 uur.   
Ds. Anne-Maaike Pathuis 
 
Votum en groet 
 
Zingen: DNP Psalm 146: 1, 3, 6 
 
1 
Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 

 
3 
Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 
6 
Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 
vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 

 
Gebed 
 
Wetlezing: Deuteronomium 5: 6 – 21 (BGT) 
 
6 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de 
slavernij. 7 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 8 Maak geen beeld van een 
mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 9 Je mag geen 
beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat 
jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, 
zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde 
generatie. 10 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed 
voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste 
generatie. 11 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat 
toch doet, zal ik hem straffen. 12 Houd je aan de sabbat, omdat ik, de Heer, dat wil. 
De sabbat is een bijzondere dag. 13 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met 
alles wat je moet doen. 14 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. 
Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet 
werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie 
steden wonen, mogen niet werken.  



15 Want jullie mogen nooit vergeten dat ik jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd 
dat jullie nooit meer als slaven hoeven te werken. Ik heb mijn macht laten zien en ik 
heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Daarom wil ik dat jullie je aan de sabbat 
houden.  
16 Heb respect voor je vader en je moeder, omdat ik, de Heer, dat wil. Dan zul je lang 
leven in het land dat ik je zal geven. Dan zal het goed met je gaan. 
17 Vermoord niemand. 
18 Ga niet vreemd. 
19 Steel niet. 
20 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 
21 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn vrouw, zijn huis, zijn 
slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel.’’ 
 
Zingen: E&R 63  
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, 
Uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Kindermoment 
 
Zingen: DNP Psalm 78: 1, 2 
 

1 Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 
 naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 
 Wij mogen het verleden niet vergeten; 
 laat aan je kinderen Gods daden weten. 
 Vertel het door, vertel het nageslacht 
 wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. 
 
2 Hij gaf zijn volk een richtlijn voor het leven 
 en Hij gebood die woorden door te geven. 
 Zo zou elk kind dat daarna werd geboren 
 zijn grote daden en beloften horen. 
 Dan zouden zij vertrouwen op hun God; 
 dan hielden zij zich trouw aan zijn gebod. 

 



Lezen: Deuteronomium 6: 1 – 12 (NBV21) 
 
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, 
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult 
nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn 
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en 
voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3 Luister dus, Israël, en 
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van 
melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw 
voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige 4 Luister, Israël: de HEER, onze 
God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, 
als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een 
band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten 
van de stad. 10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, 
zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt 
daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11 huizen vol voorraden, die 
u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en 
olijfbomen, die u niet hebt geplant. U zult er volop te eten hebben en verzadigd 
raken. 12 Zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte 
heeft bevrijd. 
 
Preek 
 
Zingen: PvN Psalm 16  
 

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 



Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

 
Dankgebed 
 
Collecte Kerk en Emeritering 
 
Zingen: Opwekking 520  
 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
  
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
  
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
  
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
  
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Zegen 


