
Liturgie voor zondag 2 juli om 16.30 uur.  
Ds. R. Sietsma 
 
Welkom, mededelingen 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Lb. 906: 1, 7, 8   
 

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
 laat ons diep in 't stof aanbidden. 
 God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
 alles in ons voor Hem neigen. 
 Wie de stem heeft tot Hem 
 sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
 
7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
 afgezonderd in uw vrede. 
 Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
 schouwen mag in geest en waarheid. 
 Heer laat mij / even vrij 
 als een adelaar stijgen, 
 zo wordt ik U eigen. 
 
8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
 U ten heiligdom gegeven. 
 Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
 dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
 Waar ik ga / zit of sta, 
 laat mij U aanschouwen, 
 met een stil vertrouwen. 

 
Gebed 
 
Lezen: Ezechiël 34: 1 – 16  
 
1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, 
want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 
3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie 
slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke 
dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen,  



gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde 
dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder 
herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn 
schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over 
heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, 
niemand die naar ze op zoek gaat. 7 Daarom, herders, luister naar de woorden van 
de HEER: 8 Zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen 
herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, 
herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar 
niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit 
zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze 
niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn 
schapen uit hun mond redden, zij zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, de HEER: 
Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar 
zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn 
schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op 
een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit 
alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen 
van Israël en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen 
wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van 
Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en 
in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt 
God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren 
terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette 
en sterke dieren zal Ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 
 
Lezen: Ezechiël 34: 23 – 24   
 
23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn 
dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en 
mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken. 
 
Lezen: Ezechiël 34: 30 – 31  
 
30 Ze zullen beseffen dat Ik, de HEER, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van 
Israël, mijn volk zijn – spreekt God, de HEER. 31 Jullie zijn mijn schapen, de schapen 
die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God – zo spreekt God, de HEER.”’ 
 
  



Zingen: Lb. 23b: 1, 2, 5  
 

1 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 

   

2 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

   

5 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 

Thema: Joh. 10: 11a – Ik ben de goede herder. 
 

Zingen: De Heer is mijn herder 
 

De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
De Heer is mijn herder 
 
Al ga ik door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan 
U bent heel dicht bij 
 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
De Heer is mijn herder

 
Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid 
 
De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
De Heer is mijn herder 
 
De Heer is mijn herder.



Dankgebed 
 
Collecte Kerk en Evangelisatie 
 
Zingen belijden: GK 177  
 

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
 Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
 Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
   
2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
 eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
 één met God de Vader en verenigd met uw volk. 
 Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
   
3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
 En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
 Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
 en in uw vergeving leef ik nu. 
   
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. 
 U die via duizend wegen ons hier samenbracht; 
 en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
 om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Zegen en Amen. 


